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Ngành ngành thi đua, 
người người thi đua 

l P.V: Thưa đồng chí! Với quyết 
tâm cao của cả hệ thống chính trị 
cùng khát vọng vươn lên, phong 
trào thi đua yêu nước của tỉnh đã 
phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, góp 
phần quan trọng thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc 
phòng - an ninh trên địa bàn. Xin 
đồng chí cho biết những kết quả nổi 
bật của phong trào này trong thời 
gian qua?

- Đồng chí Trần Phong: Trong 
5 năm qua, phong trào thi đua 
yêu nước của tỉnh được triển 
khai với nhiều đổi mới về nội 
dung, tiêu chí và hình thức, bám 
sát nhiệm vụ chính trị của từng 
ngành, địa phương, đạt được 
nhiều kết quả toàn diện trên tất 
cả các lĩnh vực.

Các phong trào do trung ương 
phát động tiếp tục lan tỏa sâu 
rộng như: “Cả nước chung sức xây 
dựng nông thôn mới”, “Cả nước 
chung tay vì người nghèo, không để 

ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công 
chức, viên chức thi đua thực hiện 
văn hóa công sở”, phong trào đặc 
biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, 
đồng lòng thi đua phòng, chống 
và chiến thắng đại dịch Covid-19”, 
cùng nhiều phong trào tiêu biểu 
khác như: “Đẩy mạnh phát triển 
kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; 
thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí”, “Cả nước chung tay xóa nhà 
tạm, nhà dột nát năm 2025”, “Cả 
nước thi đua xây dựng xã hội học 
tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai 
đoạn 2023-2030”, “Cả nước thi đua 
đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, 
“Bình dân học vụ số”, đợt thi đua 
cao điểm “500 ngày đêm hoàn 
thành 3.000 km đường bộ cao tốc”. 
Các phong trào này đã tạo khí thế 
sôi nổi, khơi dậy tinh thần sáng 
tạo, trách nhiệm và quyết tâm của 
toàn hệ thống chính trị với tinh 
thần “ngành ngành thi đua, người 
người thi đua”.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, 
địa phương trong tỉnh đã chủ 

động phát động nhiều phong 
trào thi đua phù hợp đặc thù, 
gắn với việc “Đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”. Tiêu 
biểu như các phong trào: “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Quảng 
Trị chung sức xây dựng nông thôn 
mới”, “Đền ơn đáp nghĩa”... được 
đông đảo cán bộ, đảng viên và 
Nhân dân tích cực hưởng ứng.

Ở từng lĩnh vực, nhiều phong 
trào cụ thể, thiết thực được triển 
khai: “Nông dân sản xuất, kinh 
doanh giỏi”, “Phụ nữ tích cực học 
tập, lao động sáng tạo, xây dựng 
gia đình hạnh phúc”, “Thanh niên 
lập thân, lập nghiệp”, “Cựu chiến 
binh giúp nhau giảm nghèo, làm 
kinh tế giỏi”, phong trào lao động 
sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải 
tiến kỹ thuật, phong trào “Thi 
đua quyết thắng” trong lực lượng 
vũ trang...

Từ các phong trào thi đua 
đã xuất hiện nhiều tập thể, cá 

ĐỒNG CHÍ TRẦN PHONG
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng

Thi đua-Khen thưởng tỉnh Quảng Trị

Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu 
nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những 
người yêu nước nhất”, công tác thi đua, khen thưởng luôn được tỉnh 
Quảng Trị xác định là động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế-xã 
hội, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh. 
Nhân dịp Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ I (giai 
đoạn 2025-2030), đồng chí Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh đã trao đổi 
với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị về kết quả 
phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua và những định hướng 
quan trọng nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước 
và công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh trong thời gian tới.

Ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc,
xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp
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nhân tiêu biểu, thể hiện ý chí 
vươn lên, tinh thần dám nghĩ, 
dám làm, đóng góp tích cực vào 
công cuộc xây dựng và phát 
triển quê hương.

Hiệu quả của các phong trào 
đã góp phần quan trọng giúp 
kinh tế tỉnh vượt qua khó khăn, 
duy trì tăng trưởng khá. Tổng 
thu ngân sách nhà nước giai 
đoạn 2021-2025 đạt trên 59.300 
tỉ đồng, tốc độ tăng trưởng GRDP 
bình quân 6,8%/năm, riêng năm 
2025 đạt 8%. GRDP bình quân 
đầu người đạt hơn 79 triệu đồng, 
gấp 1,6 lần so với năm 2020. Sau 
khi hợp nhất tỉnh, quy mô và 
tiềm lực kinh tế được nâng cao, 
tạo thế và lực mới cho chặng 
đường phát triển tiếp theo.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, 
các phong trào thi đua trong 
giáo dục, y tế, văn hóa – thể 
thao đã góp phần nâng cao 
chất lượng dạy học, chăm sóc 
sức khỏe Nhân dân, bảo tồn văn 
hóa truyền thống và thực hiện 
hiệu quả chính sách an sinh xã 
hội. Hoạt động khoa học - công 

nghệ, đổi mới sáng tạo được đẩy 
mạnh, dần trở thành động lực 
phát triển mới.

Trong lĩnh vực quốc phòng 
- an ninh, phong trào “Thi đua 
quyết thắng” được triển khai sâu 
rộng, gắn với nhiệm vụ bảo vệ 
Tổ quốc, giữ vững an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội và chủ 
quyền biên giới quốc gia. Nhiều 
mô hình hay, cách làm sáng tạo 
được nhân rộng, góp phần xây 

dựng thế trận quốc phòng toàn 
dân gắn với thế trận an ninh 
nhân dân vững chắc.

Công tác xây dựng Đảng, hệ 
thống chính trị và cải cách hành 
chính được chú trọng; hiệu lực, 
hiệu quả quản lý nhà nước được 
nâng lên; bộ máy chính quyền 
hoạt động tinh gọn, hiệu quả, 
gần dân, sát dân; chất lượng đội 
ngũ cán bộ, công chức được cải 
thiện rõ nét.

Đồng Hới -Đồng Hới -  trung tâm hành chính của tỉnh Quảng Trị sau sáp nhập trung tâm hành chính của tỉnh Quảng Trị sau sáp nhập - Ảnh:- Ảnh: A.T A.T

Đồng chí Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra địa điểm dự kiến xây dựng Trường PTDT nội trú Tiểu học 
và THCS Hướng Phùng, ở thôn Doa Củ, xã Hướng Phùng - Ảnh: TRUNG ĐỨC
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l P.V: Qua các phong trào thi 
đua yêu nước, tỉnh Quảng Trị đã 
xuất hiện nhiều mô hình, điển 
hình tiên tiến. Để tiếp tục xây 
dựng, nhân rộng và tôn vinh các 
điển hình tiên tiến trong thời gian 
tới cần triển khai các giải pháp gì, 
thưa đồng chí?

- Đồng chí Trần Phong: Để 
tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng và 
nhân rộng các điển hình tiên tiến, 
cần tập trung thực hiện đồng bộ 
một số giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo 
của cấp ủy, chính quyền các cấp, 
coi việc phát hiện, bồi dưỡng và 
nhân rộng điển hình tiên tiến là 
nhiệm vụ thường xuyên gắn với 
triển khai nhiệm vụ chính trị của 
địa phương, đơn vị. Người đứng 
đầu phải nêu gương, trực tiếp chỉ 
đạo và kịp thời biểu dương các 
tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Hai là, đổi mới nội dung, hình 
thức phong trào thi đua theo 
hướng thiết thực, hiệu quả, tránh 

hình thức, chạy theo thành tích; 
bám sát nhiệm vụ trọng tâm của 
từng ngành, lĩnh vực, gắn với các 
chương trình, mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội, ưu tiên các phong 
trào chuyên đề, đợt thi đua cao 
điểm vào các lĩnh vực đột phá.

Ba là, xây dựng cơ chế phát 
hiện và bồi dưỡng điển hình tiên 
tiến thường xuyên, kịp thời từ cơ 
sở; tăng cường kiểm tra, giám sát, 
phát hiện nhân tố mới, mô hình 
hay, cách làm hiệu quả; tạo điều 
kiện để các điển hình phát huy 
vai trò nòng cốt trong tập thể.

Bốn là, đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, coi phát hiện – bồi 
dưỡng – tổng kết – nhân rộng 
điển hình là nhiệm vụ trọng 
tâm của công tác thi đua, khen 
thưởng. Các địa phương, đơn 
vị cần có kế hoạch cụ thể hàng 
năm, phát huy vai trò của cơ 
quan truyền thông trong lan tỏa 
gương người tốt, việc tốt.

Khơi dậy sáng tạo, 
khuyến khích cống hiến
l P.V: Bên cạnh những kết quả 

đạt được, phong trào thi đua yêu 
nước vẫn còn một số tồn tại, hạn 
chế. Đề nghị đồng chí cho biết 
những giải pháp, bài học kinh 
nghiệm để khắc phục, nâng cao 
hiệu quả phong trào trong thời 
gian tới?

- Đồng chí Trần Phong: Để 
khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu 
quả phong trào thi đua yêu nước, 
cần tập trung thực hiện các nội 
dung sau:

Thứ nhất, cần xác định thi đua 
yêu nước là nhiệm vụ của cả hệ 
thống chính trị. Dưới sự lãnh đạo 
của cấp ủy Đảng, công tác thi 
đua, khen thưởng chỉ phát huy 
hiệu quả khi người đứng đầu 
quan tâm chỉ đạo trực tiếp. Đây 
là động lực quan trọng để khơi 
dậy sáng tạo, khuyến khích cống 
hiến, đóng góp vào phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 

Đồng chí Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh thăm và kiểm tra tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu La Lay - Ảnh: TRUNG ĐỨC
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phòng - an ninh.
Thứ hai, nội dung phong trào 

thi đua phải thiết thực, bám 
sát thực tiễn và nghị quyết của 
Đảng, phù hợp với nguyện vọng 
của Nhân dân; phương thức tổ 
chức thi đua cần khuyến khích tự 
giác, phát huy liên kết giữa các 
đối tượng tham gia để tạo đột 
phá trong các công trình, dự án 
trọng điểm.

Thứ ba, mỗi phong trào cần xác 
định rõ chủ đề, mục tiêu, tiêu chí 
và thời gian thực hiện, đồng thời 
tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát, sơ kết, tổng kết và khen 
thưởng kịp thời. Các sáng kiến cần 
được ứng dụng thực tế, nhân rộng 
mô hình hiệu quả.

Thứ tư, công tác khen thưởng 
phải kịp thời, chính xác, công 
bằng, ưu tiên người lao động trực 
tiếp; tránh dàn trải, bảo đảm phát 
huy hiệu quả động viên, lan tỏa 
tinh thần thi đua. Đồng thời, tiếp 
tục kiện toàn Hội đồng Thi đua – 
Khen thưởng các cấp, nâng cao 
năng lực tham mưu, đảm bảo 
công tác thi đua, khen thưởng đi 
vào chiều sâu, thực chất.

l P.V: Trong giai đoạn mới, xin 
đồng chí cho biết định hướng quan 
trọng nhằm nâng cao chất lượng 
phong trào thi đua yêu nước và 
công tác thi đua, khen thưởng của 
tỉnh trong thời gian tới?

- Đồng chí Trần Phong: Trong 
giai đoạn mới, tỉnh Quảng Trị 
tiếp tục quán triệt và thực hiện 
nghiêm túc các chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách 
của Nhà nước về công tác thi 
đua, khen thưởng; gắn phong 
trào thi đua với việc thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ I, các chương trình phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 
quốc phòng - an ninh.

Phong trào thi đua sẽ tiếp tục 
được đổi mới mạnh mẽ về nội 
dung, hình thức, hướng tới tính 
thiết thực, hiệu quả, tập trung 
vào các nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh 
vực đột phá; gắn với các đợt thi 
đua chuyên đề, các sự kiện chính 
trị lớn. Công tác khen thưởng sẽ 
chú trọng chất lượng, chính xác, 
kịp thời, hướng về cơ sở, ưu tiên 
tập thể nhỏ và cá nhân lao động 
trực tiếp.

Tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh phát 
hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển 
hình tiên tiến, tăng cường tuyên 
truyền, lan tỏa gương người tốt, 
việc tốt, khơi dậy mạnh mẽ tinh 
thần thi đua trong toàn xã hội. 
Đặc biệt, gắn phong trào thi đua 
với chuyển đổi số, cải cách hành 
chính, xây dựng chính quyền số, 
xã hội số, phát huy trí tuệ, sáng 
tạo, khát vọng cống hiến của cán 
bộ, đảng viên và Nhân dân, góp 
phần thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu phát triển của tỉnh.

Nhân dịp Đại hội Thi đua yêu 
nước tỉnh Quảng Trị lần thứ I, tôi 
kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng 
viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, 
cộng đồng doanh nghiệp và 
các tầng lớp nhân dân phát huy 
truyền thống quê hương anh 
hùng, đoàn kết, đổi mới, sáng 
tạo, ra sức thi đua lập nhiều thành 
tích xuất sắc, góp phần thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 
2025–2030, xây dựng quê hương 
Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, 
văn minh và phát triển bền vững.
l P.V: Xin trân trọng cảm ơn 

đồng chí!
� ANH TUẤN (thực hiện)

Cầu An Lạc nối khu đô thị Bắc sông Hiếu với trung tâm Đông Hà Cầu An Lạc nối khu đô thị Bắc sông Hiếu với trung tâm Đông Hà - Ảnh:- Ảnh:  TRẦN TUYỀNTRẦN TUYỀN
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Khơi dậy tinh thần thi đua 
và khát vọng cống hiến của Nhân dân 

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
(MTTQVN)  tỉnh Dương Tân 

Long, nhiều phong trào thi đua, 
cuộc vận động do MTTQ các cấp 
phát động đã có sức lan tỏa sâu 
rộng, đạt kết quả tích cực, như: 
“Cả nước chung sức xây dựng 
nông thôn mới”, “Cả nước chung 
tay vì người nghèo, không để ai bị 
bỏ lại phía sau”, “Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, 
“Đoàn kết sáng tạo, nâng cao 
năng suất, chất lượng, hiệu quả, 
hội nhập quốc tế”, “Đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”…

MTTQVN với tư cách là liên minh 
chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng 
lớn nhất trong hệ thống chính trị, 

luôn xác định việc tổ chức động 
viên mọi tầng lớp nhân dân tham 
gia các phong trào TĐYN, các cuộc 
vận động là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời là 
phương thức tập hợp, củng cố sức 
mạnh khối đại đoàn kết dân tộc.

Theo đó, MTTQVN và các tổ 
chức chính trị - xã hội các cấp 
trong tỉnh bám sát cơ sở, kịp thời 
triển khai thực hiện các cuộc vận 
động, phong trào TĐYN, khơi dậy 
tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực, 
huy động hiệu quả các nguồn 
lực xã hội, góp phần giữ vững ổn 
định, nâng cao đời sống Nhân 
dân. Đặc biệt, phong trào thi đua 
“Xóa nhà tạm, nhà dột nát” được 
triển khai đồng bộ, hiệu quả, với 
sự vào cuộc của cả hệ thống chính 
trị và sự hưởng ứng sâu rộng của 

Nhân dân. Toàn tỉnh đã triển khai 
3 chương trình hỗ trợ nhà ở với 
15.927 hộ; trong đó xây mới 8.680 
căn, sửa chữa 6.311 căn; hoàn 
thành 12.616 căn. 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh” được triển khai sâu 
rộng với nhiều mô hình tiêu biểu, 
phù hợp thực tiễn. Nhiều mô 
hình tự quản phong phú ở khu 
dân cư như: “Khu dân cư nông 
thôn mới kiểu mẫu”, “Khu dân cư 
không sử dụng đội cỗ nhạc trong 
đám tang”, "Khu dân cư điển 
hình trong công tác tuyên truyền 
phòng cháy, chữa cháy”, “Khu dân 
cư điển hình trong phòng, chống 
tội phạm và tệ nạn ma túy”…, góp 
phần xây dựng những “làng quê 
đáng sống”, thúc đẩy tiến trình 

Thời gian qua, các tầng lớp 
nhân dân đã hăng hái tham gia 
phong trào thi đua yêu nước 
(TĐYN), trở thành cao trào hành 
động cách mạng, tạo động lực 
to lớn góp phần thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 
quốc phòng - an ninh và đối 
ngoại của tỉnh. Mặt trận Tổ quốc 
các cấp trong tỉnh luôn bám 
sát nhiệm vụ chính trị, có nhiều 
sáng kiến tổ chức các phong 
trào TĐYN, động viên, cổ vũ Nhân 
dân vượt qua khó khăn, khơi dậy 
và lan tỏa tinh thần thi đua, khát 
vọng cống hiến, tạo sự đồng 
thuận xã hội và phát huy sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân. 

Nông thôn mới ở xã Hiếu Giang yên bình, đáng sống - Ảnh: N.T.H

 � THANH HẢI
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Nông thôn mới ở xã Hiếu Giang yên bình, đáng sống - Ảnh: N.T.H

xây dựng các khu dân cư nông 
thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. 
MTTQ  các cấp duy trì, nhân rộng 
mô hình tự quản ở khu dân cư, 
phát huy dân chủ ở cơ sở, đồng 
thời tổ chức lấy ý kiến Nhân dân 
về mức độ hài lòng trong xây 
dựng nông thôn mới. Kết quả này 
tiếp tục khẳng định vai trò của 
MTTQVN trong công tác an sinh 
xã hội, giảm nghèo bền vững và 
xây dựng nông thôn mới, củng cố 
niềm tin Nhân dân và tăng cường 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy vai trò nòng cốt 
của MTTQVN trong chủ trì hiệp 
thương phối hợp triển khai các 
phong trào thi đua, tập hợp, đoàn 
kết, vận động các tầng lớp nhân 
dân thi đua học tập, lao động 
sáng tạo để khơi dậy mọi tiềm 
năng và nguồn lực trong Nhân 
dân, tạo động lực mới cho sự 
nghiệp đổi mới và xây dựng quê 
hương, các tổ chức chính trị - xã 
hội trong tỉnh đã tích cực hưởng 
ứng phong trào thi đua, cuộc vận 
động. Trong đó, trọng tâm là động 
viên Nhân dân tham gia phát triển 
kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền 
vững, khuyến khích các hình thức 
tự quản cộng đồng, góp phần 
quản lý xã hội thông qua các tổ 
chức chính trị - xã hội. Công tác 

vận động Quỹ “Vì người nghèo” 
và các chương trình an sinh xã 
hội, hỗ trợ người nghèo, cứu trợ 
thiên tai, phòng chống dịch bệnh 
và các chương trình vì cộng đồng 
tiếp tục được triển khai với nhiều 
cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu 
quả, phát huy tinh thần đoàn kết, 
tương thân, tương ái, góp phần 
hỗ trợ đời sống Nhân dân, nhất là 
người nghèo, người yếu thế.

Từ năm 2024 đến nay, Quỹ “Vì 
người nghèo” các cấp trong tỉnh 
đã vận động được 408 tỉ đồng; hỗ 
trợ xây dựng mới, sửa chữa 7.056 
căn nhà, trị giá 298 tỉ đồng; đồng 
thời triển khai nhiều hình thức 
hỗ trợ khác với tổng trị giá 25,5 tỉ 
đồng. Ủy ban MTTQVN các cấp và 
các tổ chức chính trị - xã hội phối 
hợp chặt chẽ với các ngành triển 
khai đồng bộ, hiệu quả các phong 
trào thi đua yêu nước và chương 
trình phối hợp công tác, góp phần 
tích cực vào sự phát triển kinh tế 
- xã hội, củng cố quốc phòng - an 
ninh của địa phương.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò 
làm chủ, tinh thần tự quản của 
Nhân dân, MTTQVN các cấp đã tập 
trung xây dựng khu dân cư “đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”. Thông qua 
sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban 
MTTQVN cấp xã, ban công tác mặt 

trận, các chi hội, chi đoàn cùng 
già làng, trưởng họ, chức sắc tôn 
giáo, người có uy tín, Nhân dân đã 
xây dựng và nhân rộng mô hình 
tự quản và triển khai một cách 
bài bản. Hiện toàn tỉnh có 159 mô 
hình tự quản trên nhiều lĩnh vực, 
trong đó 47 mô hình với sự tham 
gia trực tiếp của các tổ chức thành 
viên tại 560 điểm; 35 mô hình bảo 
vệ môi trường; 35 mô hình kinh tế; 
15 mô hình văn hóa; 10 mô hình 
thuộc các lĩnh vực khác... Những 
kết quả này đã phát huy sức mạnh 
nội sinh của cộng đồng, góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội, nâng 
cao đời sống Nhân dân.

Để khơi dậy tinh thần thi đua, 
sức sáng tạo và khát vọng cống 
hiến của Nhân dân, thời gian tới 
MTTQ các cấp trong tỉnh xác định 
tiếp tục giương cao ngọn cờ tập 
hợp, củng cố, mở rộng khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc; tập trung 
tuyên truyền, vận động để các 
tầng lớp nhân dân, đoàn viên, 
hội viên, thành viên của Mặt trận 
tích cực tham gia các phong trào 
TĐYN, các cuộc vận động với 
nhiều hành động, việc làm cụ 
thể, góp phần nâng cao đời sống 
Nhân dân, xây dựng quê hương, 
đất nước ngày càng phát triển 
phồn vinh, hạnh phúc.

Từ nguồn hỗ trợ của Chương trình xóa nhà tạm bợ, dột nát, người dân đóng góp thêm để xây dựng ngôi nhà mới khang trang ở xã Lìa -Từ nguồn hỗ trợ của Chương trình xóa nhà tạm bợ, dột nát, người dân đóng góp thêm để xây dựng ngôi nhà mới khang trang ở xã Lìa - Ảnh: Ảnh: N.T.H N.T.H
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“Tiếp lửa” tri thức 
từ phong trào “Bình dân học vụ số”

Cách đây tròn 80 năm, phong trào 
“Bình dân học vụ” đã góp phần xóa mù 
chữ cho hàng triệu đồng bào, trở thành 
“đòn bẩy” quan trọng thúc đẩy sự nghiệp 
khuyến học, khuyến tài trong những năm 
gian khó. Và nay, trong bối cảnh cuộc 
cách mạng khoa học công nghệ đang 
ngày càng tác động mạnh mẽ, phong 
trào “Bình dân học vụ số” thực hiện sứ 
mệnh đưa các thành tựu của chuyển đổi 
số (CĐS) đến gần hơn với người dân, để 
"không ai bị bỏ lại phía sau" trong kỷ 
nguyên vươn mình của dân tộc.

Đoàn viên, thanh niên xung kích 
tham gia chuyển đổi số

Đầu tháng 8/2025, sự có mặt 
của những chiếc máy Kiosk dịch 
vụ công tự động đặt tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công (PVHCC) 
xã Hiếu Giang khiến không gian 
làm việc nơi đây trở nên hiện đại 
và chuyên nghiệp hơn. Từ ngày 
có những chiếc máy này, các đoàn 
viên, thanh niên trong xã thay 
phiên nhau có mặt và ân cần, kiên 
nhẫn giải thích, giới thiệu, hướng 
dẫn người dân cách sử dụng. Nhờ 
vậy, sự bỡ ngỡ khi lần đầu tiếp cận 
máy của bà con hầu như không 
còn nữa, nhất là những người cao 
tuổi, người gặp khó khăn trong 
giao tiếp.

Bí thư Đoàn xã Hiếu Giang 
Nguyễn Chế Nhật Linh cho biết, 
ngay khi bắt đầu triển khai tổ 
chức chính quyền địa phương 2 
cấp, Đoàn thanh niên xã đã tích 
cực phối hợp chặt chẽ với cấp ủy 
Đảng, chính quyền địa phương, 
Công an xã và Trung tâm PVHCC 

xã để triển khai hỗ trợ về CĐS cho 
người dân. Đoàn viên, thanh niên 
thường xuyên có mặt tại Trung 
tâm PVHCC xã để hỗ trợ người 
dân kê khai hồ sơ, giấy tờ, hướng 
dẫn đăng nhập và lấy lại mật khẩu 
VNeID. Đồng thời hỗ trợ bà con 
thao tác trên điện thoại thông 
minh, máy tính, máy scan, gửi hồ 
sơ trực tuyến và giải đáp những 
thắc mắc liên quan đến thủ tục 
hành chính.

Để thực hiện phong trào “Bình 
dân học vụ số”, Đoàn xã Hiếu 
Giang cũng đã đẩy mạnh hoạt 
động của 4 tổ công nghệ số cộng 
đồng tại cơ sở. Mỗi tổ công nghệ 
số có từ 10-15 thành viên sẵn sàng 
“đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tư 
vấn, hướng dẫn về CĐS cho bà 
con. Đặc biệt, trong thời gian tới, 
Đoàn xã sẽ tiếp tục phối hợp tổ 
chức tập huấn chuyên sâu về trí 
tuệ nhân tạo (AI) và CĐS cho đội 
ngũ bí thư chi đoàn.

Không chỉ ở xã Hiếu Giang, 
hiện nay, mô hình tổ công nghệ 
số cộng đồng được triển khai 
hiệu quả tại nhiều địa phương 

trong tỉnh. Trong đó, Công an 
tỉnh đã thành lập 78/78 tổ thanh 
niên CĐS tại các xã, phường, đặc 
khu để hỗ trợ cho người dân. Ủy 
ban MTTQVN tỉnh chỉ đạo thành 
lập các đội hình thanh niên tình 
nguyện. Ngoài ra,  một số xã như 
Tà Rụt, Gio Linh còn thành lập các 
“Tổ ứng cứu” để hỗ trợ kỹ thuật và 
nghiệp vụ cho người dân. Các tổ, 
đội này bước đầu đã thực hiện tốt 
nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn 
người dân cài đặt và sử dụng các 
ứng dụng; hỗ trợ trực tiếp người 
dân tại các Trung tâm PVHCC. Đây 
được xem là lực lượng nòng cốt, 
"cánh tay nối dài" của chính quyền 
trong công cuộc CĐS tại cơ sở.

 Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch 
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 
tỉnh Nguyễn Quốc Toản cho biết, 
thời gian qua, tất cả các tổ chức cơ 
sở đoàn trên địa bàn tỉnh Quảng 
Trị đều “dốc hết sức, nỗ lực hết 
mình” cho phong trào “Bình dân 
học vụ số”. Với phương châm “đi 
từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối 
tượng”, tính đến nay, toàn tỉnh đã 
triển khai 95 đội hình với hơn 2.500 

Đoàn viên thanh niên xã Hiếu Giang tích cực hỗ trợ người dân tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công xã - Ảnh: M.N
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tình nguyện viên tuyên truyền, 
giáo dục, tập huấn và phổ cập kỹ 
năng số cho người dân, đặc biệt là 
các đối tượng yếu thế, người cao 
tuổi, người dân vùng sâu, vùng xa. 
Ngoài ra, các cơ sở đoàn cũng đã 
tổ chức nhiều buổi tập huấn, diễn 
đàn phổ cập kiến thức số thông 
qua các nền tảng “Phổ cập AI”, 
“Bình dân học vụ số”; đồng thời 
mời chuyên gia về chia sẻ kinh 
nghiệm thực tiễn và tích cực ứng 
dụng các sản phẩm truyền thông 
số trên mọi nền tảng.

Mặt trận góp phần xây dựng 
xã hội số bền vững

Những ngày này, anh Nguyễn 
Phong, chuyên viên phụ trách 
CĐS, Ủy ban MTTQVN tỉnh bận 
rộn hơn với các lớp tập huấn 
hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị cơ 
sở về CĐS. 

Anh cho biết, dù công việc 
bộn bề, lịch tập huấn dày đặc, 
nhưng khi thấy tinh thần ham 
học hỏi của anh chị em, mọi 
mệt nhọc như tan biến. Nhiều 
anh chị không chỉ học tại lớp mà 
khi về nhà, tranh thủ buổi tối, 
ngày cuối tuần cũng nhắn tin, 
gọi điện nhờ anh tư vấn, hỗ trợ 
thêm. Chưa bao giờ, tinh thần 
học tập, hưởng ứng phong trào 

“Bình dân học vụ số” lại sôi nổi 
như hiện nay.

Theo Phó Chủ tịch kiêm Chánh 
Văn phòng Ủy ban MTTQVN tỉnh 
Lê Công Cường, thời gian qua, 
Ủy ban MTTQVN tỉnh đã đẩy 
mạnh công tác truyền thông về 
CĐS và phong trào “Bình dân 
học vụ số” trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, nền tảng số 
và mạng xã hội. Ủy ban Mặt trận 
các cấp đã huy động sự vào cuộc 
của hội, đoàn thể và sự tham gia 
của người có uy tín trong cộng 
đồng để lan tỏa phong trào đến 
từng hộ gia đình. Đồng thời, tổ 
chức “Ngày hội toàn dân học 
tập số” với các hoạt động trực 
tuyến và trực tiếp nhằm nâng 
cao nhận thức và kỹ năng số cho 
người dân, tạo khí thế thi đua sôi 
nổi, góp phần xây dựng xã hội số 
bền vững. Thông qua hệ thống 
“Mặt trận số”, Ủy ban MTTQVN 
tỉnh là một trong những đơn vị 
đầu tiên hoàn thành xây dựng 
cơ sở dữ liệu. Mặt trận tỉnh cũng 
tổ chức thành công các lớp 
tập huấn trực tuyến thông qua 
Google Meet, Ultra Viewer để 
hỗ trợ “bắt tay chỉ việc” giúp cơ 
sở giải quyết những khó khăn 
trong quá trình triển khai các hệ 
thống và phong trào.

Thực tế cho thấy, thời gian qua, 
tất cả các cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh 
đến cấp xã đều ban hành kế hoạch 
hưởng ứng phong trào, yêu cầu 
100% cán bộ, công chức, viên chức 
tham gia các khóa học trên nền 
tảng “Bình dân học vụ số”. Công tác 
đào tạo, bồi dưỡng được đẩy mạnh 
với nhiều hình thức đa dạng, sáng 
tạo, như: Ủy ban MTTQVN tỉnh phối 
hợp tổ chức trên 2.000 buổi tuyên 
truyền, tập huấn lồng ghép cho 
trên 90.000 lượt người; Ban Tuyên 
giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp 
tổ chức các khóa đào tạo về AI và 
ChatGPT với hơn 38.000 người 
tham gia tại 284 điểm cầu…

Có thể khẳng định, thông qua 
phong trào “Bình dân học vụ số” 
và các hoạt động truyền thông, 
đào tạo sâu rộng, nhận thức của 
cán bộ, đảng viên và người dân về 
CĐS đã được nâng cao rõ rệt. Thời 
gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh 
phong trào, tăng cường các lớp 
đào tạo, tập huấn chuyên sâu về 
kỹ năng số, an toàn thông tin, vận 
hành hệ thống cho cán bộ, công 
chức, viên chức. Đồng thời, duy trì 
và nhân rộng các tổ công nghệ số 
cộng đồng và đội hình thanh niên 
tình nguyện, xem đây là lực lượng 
nòng cốt trong việc hỗ trợ, lan tỏa 
kỹ năng số đến từng người dân.

Một lớp tập huấn về AI do Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức - Ảnh: M.N



Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 
22/12/2024 của Bộ Chính trị về 
đột phá phát triển khoa học, 
công nghệ, đổi mới sáng tạo 
và chuyển đổi số quốc gia (gọi 
tắt là NQ 57) ra đời đã tạo một 
làn sóng thi đua mạnh mẽ. Tại 
Quảng Trị, làn sóng ấy đã và 
đang góp phần đổi mới căn bản, 
toàn diện hoạt động quản lý, 
điều hành của các cơ quan, đơn 
vị, địa phương; cách thức sản 
xuất của doanh nghiệp và sinh 
hoạt, làm việc của người dân.

Thi đua trong từng 
công việc cụ thể 

Là một trong những đơn vị 
dẫn đầu trong thi đua thực hiện 
NQ 57, Trung tâm Chuyển đổi số 
và Công nghệ thông tin thuộc Sở 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 
tỉnh Quảng Trị đã không ngừng 
nỗ lực hiện thực hóa các chủ 
trương lớn bằng hành động cụ 
thể. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ 
tham mưu, đơn vị còn thực hiện 
hiệu quả các hoạt động nghiên 
cứu, cung cấp dịch vụ liên quan 
đến hạ tầng, ứng dụng công 
nghệ thông tin và chuyển đổi số. 

Bên cạnh xây dựng chương 
trình, kế hoạch và tuyên truyền 
cơ chế, chính sách đến người 
dân, doanh nghiệp, đơn vị còn 
bảo đảm vận hành ổn định, 
thông suốt hạ tầng số, nền tảng 
số và hệ thống thông tin dùng 
chung của tỉnh; tích cực tư vấn 

và hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ 
quan, doanh nghiệp. Những nỗ 
lực chuyên môn này góp phần 
thiết thực vào mục tiêu xây dựng 
chính quyền số, kinh tế số, xã hội 
số và chính quyền thông minh 
trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Trung tâm Chuyển 
đổi số và Công nghệ thông tin 
Nguyễn Vĩnh Huế khẳng định, 
những năm qua, đơn vị đã luôn 
nỗ lực thúc đẩy cung cấp dịch vụ 
số nhằm mục đích phục vụ người 
dân, tổ chức và doanh nghiệp 
ngày càng thuận tiện, an toàn 
hơn. Cán bộ, nhân viên đơn vị 
không ngừng học hỏi, cập nhật 
công nghệ mới để hoàn thành 
tốt vai trò tiên phong trong công 
cuộc chuyển đổi số. “Thi đua yêu 
nước không phải là những khẩu 
hiệu xa vời mà chính là mỗi cá 
nhân, tổ chức phải nỗ lực đổi 
mới để hoàn thành xuất sắc từng 
nhiệm vụ được giao, góp phần 
xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày 

càng hiện đại, thông minh và 
phát triển”, ông Huế nhấn mạnh.

Để phục vụ công việc, trước 
đây, anh Lê Công Hiếu, Phó 
trưởng Phòng Công nghệ thông 
tin, Công ty Điện lực Quảng Trị 
đã cùng cộng sự tìm tòi các nền 
tảng công nghệ mới, trí tuệ nhân 
tạo (AI) nhằm ứng dụng vào 
hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của đơn vị. Sau khi NQ 57 được 
triển khai, anh càng có cơ hội tìm 
hiểu, nghiên cứu, ứng dụng AI 
trong lĩnh vực thị giác máy tính 
để phân tích, xử lý hình ảnh phục 
vụ các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh. Đây là giải pháp giúp 
phát hiện sớm các nguy cơ, giảm 
thiểu sự cố, góp phần tăng năng 
suất lao động, giảm bớt vất vả, 
rủi ro cho người lao động.  Theo 
anh Hiếu, việc thi đua đưa ra 
cải tiến kỹ thuật, giải pháp mới 
nhằm đảm bảo dòng điện luôn 
ổn định, an toàn phục vụ khách 
hàng là mục tiêu mà anh và các 
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Toàn tỉnh đã hoàn thành tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia 
- Ảnh: TTCĐS&CNTT
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Thi đua phát triển khoa học, công nghệ, 
đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số



cộng sự hướng tới. “Chúng tôi thi 
đua để vượt qua thách thức, rào 
cản về trình độ kiến thức, công 
nghệ và khả năng ứng dụng 
thực tiễn. Chúng tôi tự hào vì đã 
góp sức vào sự phát triển chung 
của ngành điện nói riêng, tỉnh 
nói chung. Tin tưởng rằng ngọn 
lửa thi đua sáng tạo trong công 
việc sẽ tiếp tục được thắp sáng 
và lan tỏa, đặc biệt là đến với các 
kỹ sư trẻ để cùng nhau xây dựng 
ngành điện và quê hương ngày 
càng giàu mạnh, văn minh”, anh 
Hiếu bộc bạch.

Chuyển từ điều hành “truyền thống”
sang không gian số

Thực hiện NQ 57, Kế hoạch số 
19-KH/TU ngày 4/9/2025 về thực 
hiện Đề án Chuyển đổi số trong 
cơ quan đảng tỉnh, Kế hoạch 
số 07-KH/TU ngày 30/7/2025 
về triển khai phong trào “Bình 
dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh 
Quảng Trị, các cơ quan, đơn vị 
trong tỉnh thi đua đẩy mạnh 
chuyển đổi số, ứng dụng khoa 
học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 
trong hoạt động, nhất là trong 
cải cách thủ tục hành chính. 
Công tác quản lý nhà nước trên 
môi trường số từ tỉnh đến cơ sở 
được tăng cường. Các cơ quan 
trong hệ thống chính trị đã kết 
nối và vận hành thông suốt, khai 
thác và sử dụng có hiệu quả tài 
nguyên số, dữ liệu số nhằm nâng 
cao hiệu quả, hiệu lực quản lý 
nhà nước trên các lĩnh vực.

Nhờ vậy, sau khi sáp nhập tỉnh, 
tổ chức bộ máy của chính quyền 
địa phương 2 cấp đảm bảo vận 
hành thông suốt, không bị gián 
đoạn. Đến nay, hệ thống chỉ đạo 
từ tỉnh đến cơ sở được thiết lập 
đồng bộ, thống nhất. Các hệ 
thống thông tin, cơ sở dữ liệu 
dùng chung của tỉnh mới được 
hợp nhất và vận hành ổn định, 
thông suốt. Toàn tỉnh đã hoàn 

thành tích hợp 100% dịch vụ 
công trực tuyến lên Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. Nhiều cơ sở dữ 
liệu chuyên ngành quan trọng 
(đất đai, hộ tịch, dân cư) đã được 
hoàn thiện, kết nối và đưa vào 
khai thác hiệu quả, tạo nền tảng 
vững chắc cho chính quyền số. 

Công tác cải cách hành chính 
và cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến có nhiều đột phá, với tỉ lệ 
hồ sơ trực tuyến và số hóa hồ sơ ở 
nhiều ngành, địa phương đạt mức 
cao như: Sở Tư pháp đạt 96,89%; 
Sở Công thương đạt 97,56%; Sở 
Xây dựng đạt 94,53%. Tỉ lệ số hóa 
hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính đạt 83,15%; tỉ lệ khai 
thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu 
số hóa đạt 85,36%. Qua đó góp 
phần phục vụ người dân, doanh 
nghiệp tốt hơn.

Bên cạnh đó, nhận thức của 
cán bộ, đảng viên và người dân 
được nâng cao rõ rệt thông qua 
phong trào “Bình dân học vụ số” 
và các hoạt động truyền thông, 
đào tạo sâu rộng. Các doanh 
nghiệp cũng chủ động tích hợp 
công nghệ vào các sản phẩm và 
dịch vụ để tạo ra sự khác biệt và 
cạnh tranh trên thị trường. 

Giám đốc Sở Khoa học và 
Công nghệ Đặng Ngọc Tuấn 
khẳng định, thực hiện NQ 57 của 
Bộ Chính trị, các cơ quan, đơn vị 
đã và đang thi đua tạo ra đột phá 
về chuyển đổi số, phát triển khoa 
học, công nghệ, đổi mới sáng 
tạo. Từ đó, đổi mới phương thức 
lãnh đạo, quản lý và mô hình 
hoạt động, điều hành từ “truyền 
thống” sang không gian số dựa 
trên dữ liệu số. “Trong thời gian 
tới, chúng tôi sẽ tham mưu lãnh 
đạo tỉnh tiếp tục tăng cường 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong 
đó hoàn thiện các quy chế, chính 
sách đặc thù nhằm tháo gỡ các 
“điểm nghẽn”, thúc đẩy chuyển 
đổi số toàn diện. Đồng thời hoàn 
thiện hạ tầng số và nền tảng 
số. Nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực, tiếp tục đẩy mạnh 
phong trào “Bình dân học vụ 
số” và phát huy hiệu quả các mô 
hình ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện 
có hiệu quả việc tinh gọn bộ máy 
gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả hoạt động, đưa tỉnh Quảng 
Trị phát triển mạnh mẽ trong kỷ 
nguyên mới”, ông Tuấn cho biết.

Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ thông tin nỗ lực góp sức xây dựng chính quyền thông minh - Ảnh: T.P
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Nơi biên giới xa xôi, giữa mưa rừng, gió núi, những người lính quân hàm xanh của Bộ đội Biên 
phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị vẫn ngày ngày lặng thầm bám trụ, “ăn cùng dân, ở cùng dân, làm 
cùng dân”. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP học Bác không phải bằng lời hô hào lớn lao, mà bằng những 
việc làm cụ thể, giản dị, giàu tình người. Họ là những người mang ánh sáng, con chữ, bữa cơm 
no và niềm tin đến với từng bản làng xa xôi nơi vùng biên viễn.

Làm theo Bác,
  thắp sáng biên cương
Làm theo Bác,
  thắp sáng biên cương

Học Bác bằng cả trái tim 
người lính

Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
đã trở thành mạch nguồn xuyên 
suốt trong mọi hoạt động của lực 
lượng BĐBP tỉnh. Trên tuyến biên 
giới dài gần 600km, từ đất liền đến 
biển đảo, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều 
khắc ghi lời dạy của Người: "Phải 
dựa vào Nhân dân, ra sức đoàn kết 
và giúp đỡ Nhân dân". 

Học Bác không bắt đầu từ 
những việc to tát, mà từ những 
hành động bình dị, gần gũi của 
cán bộ chiến sĩ với đời sống Nhân 
dân, như giúp bà con sửa lại mái 
nhà bị dột, gùi từng can nước về 
cho bản làng, cõng con chữ qua 
suối đến với trẻ em vùng cao… 
Chính từ những việc làm nhỏ bé 

nhưng đầy nghĩa tình ấy, BĐBP 
đã vun đắp niềm tin, gây dựng sự 
gắn bó máu thịt với đồng bào, tạo 
nên thế trận lòng dân vững chắc 
nơi biên cương.

Đại tá Đinh Xuân Hùng, Chính 
ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh khẳng 
định: “Bác Hồ từng dạy, muốn vận 
động được dân thì cán bộ phải là 
người đi trước, làm gương. Muốn 
dân tin, dân theo, thì phải bằng 
hành động chứ không chỉ bằng 
lời nói. Với chúng tôi, học và làm 
theo Bác không phải là khẩu hiệu, 
càng không phải việc làm theo 
phong trào, mà là hành trình gắn 
bó máu thịt với Nhân dân. Mỗi cán 
bộ, chiến sĩ biên phòng phải là 
tấm gương nói ít, làm nhiều, hành 
động bằng tình thương, trách 
nhiệm đối với đồng bào biên giới. 
Một mô hình hiệu quả, một việc 
làm tử tế chính là cách thiết thực 
để học và làm theo Bác”.

Về với dân bản
Giữa núi rừng biên cương, thứ 

bảy không phải là ngày nghỉ của 
những người lính biên phòng. Với 
họ, đó là ngày để “về với dân”, giúp 
bà con sửa nhà, làm đường, khám 
bệnh, tuyên truyền  pháp luật, hay 
đơn giản là ngồi bên bếp lửa nghe 
dân kể chuyện bản. Đến nay, mô 
hình “Thứ Bảy về bản” của BĐBP 
tỉnh đã thực hiện gần 400 đợt 
xuống cơ sở, huy động trên 15.200 
ngày công, phối hợp tổ chức hơn 
300 buổi tuyên truyền pháp luật, 
xây dựng 44 nhà “Đại đoàn kết”, 
xóa 450 nhà tạm, trao tặng hơn 
2.100 suất quà và học bổng cho 
con em đồng bào vùng cao.

Trước đây, bà con bản Cà Xèng 
(xã Kim Điền) chỉ biết sống nhờ 
vào sắn, ngô, những cây trồng 
chịu hạn nhưng năng suất thấp. 
Trồng lúa nước nơi rừng núi hiểm 
trở là chuyện không ai dám nghĩ 
tới. Nhưng rồi, những người lính 

 � HIỀN CHI

Bản KBản K--Ai, xã Dân Hóa đổi thay nhờ mô hình lúa nước và chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nátAi, xã Dân Hóa đổi thay nhờ mô hình lúa nước và chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát - Ảnh: - Ảnh: H.C H.C
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biên phòng đã không quản ngày 
đêm bám bản, mang theo lúa 
giống, phân bón, kỹ thuật canh 
tác và cả sự kiên nhẫn, đồng hành 
với bà con xuống đồng. Từ mô 
hình điểm ở bản Cà Xèng, đến nay, 
BĐBP tỉnh đã nhân rộng thành 
công 4 mô hình với tổng diện tích 
trên 25 ha, năng suất bình quân 
4-5 tấn/ha. Thành quả ấy không 
chỉ giúp người dân no đủ hơn, mà 
còn từng bước giải quyết căn bản 
“bài toán” an ninh lương thực tại 
các bản, làng biên giới.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc 
tế Cha Lo (xã Dân Hóa) là một 
trong những đơn vị đi đầu trong 
việc gắn kết dân vận với phát triển 
kinh tế- xã hội vùng biên giới. 
Thiếu tá Bùi Văn Hải, Chính trị viên 
phó Đồn Biên phòng cửa khẩu 
Quốc tế Cha Lo chia sẻ: “Thấm 
nhuần lời dạy của Bác Hồ: Muốn 
giúp dân phải giúp cho dân cái 
cần câu, chúng tôi đã luôn đồng 
hành với bà con, hướng dẫn kỹ 
thuật trồng lúa nước, từ những 
ngày đầu còn bỡ ngỡ đến khi 
làm chủ được quy trình canh tác. 
Giờ đây, nỗi lo thiếu ăn của bà 
con đã lùi xa. Với chúng tôi, mỗi 
mô hình sinh kế, mái nhà vững 
chãi hay bước chân em nhỏ đến 
trường đều là cách thiết thực để 
noi gương Bác. Đó cũng là lời tri 
ân chân thành nhất của người lính 
biên phòng với Nhân dân, những 
người đã cùng chúng tôi giữ gìn 
và xây đắp biên cương Tổ quốc”.

Để biên giới 
không chỉ là ranh giới

Mô hình “Ánh sáng vùng biên” 
chính là minh chứng sinh động 
cho việc học và làm theo Bác bắt 
đầu từ những điều giản dị của 
BĐBP tỉnh. Chỉ trong thời gian 
ngắn, BĐBP tỉnh đã huy động 
được 5,5 tỉ đồng cùng 3.500 ngày 
công, lắp đặt 107 công trình chiếu 
sáng dài hơn 108km, đưa ánh 
sáng đến những bản, làng chưa 
từng có điện. 

Mô hình đã lan tỏa mạnh mẽ 
đến các địa bàn vùng biên giới, 
nhân lên niềm tin, khơi dậy tinh 

thần tự lực trong Nhân dân, được 
Ban Tuyên giáo Trung ương (nay 
là Ban Tuyên giáo và Dân vận 
Trung ương) tôn vinh là điển hình 
tiêu biểu trong học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh khu vực miền 
Trung- Tây Nguyên năm 2024. Hay 
với con số gần 600 học sinh được 
đỡ đầu thông qua chương trình 
“Nâng bước em tới trường- Con 
nuôi Đồn Biên phòng”, những 
người lính quân hàm xanh đã trở 
thành người cha, người thầy thứ 
hai của hàng trăm em nhỏ vùng 
biên. Không chỉ hỗ trợ vật chất, 
các anh còn dạy dỗ, đồng hành 
với các em trên hành trình vượt 
khó vươn lên. Đã có nhiều em 
thi đỗ vào đại học, trở thành sinh 
viên Học viện Biên phòng, gieo 
mầm cho những ước mơ vươn xa.

Nhằm cụ thể hóa lời dạy của 
Bác Hồ về xây dựng chi bộ mạnh, 
gần dân và vì dân, BĐBP tỉnh đã 
triển khai mô hình “Cán bộ Biên 
phòng tăng cường xã”. Đến nay, 
có 157 cán bộ biên phòng được 
tăng cường về các xã biên giới, 
đảm nhiệm vị trí phó bí thư đảng 
ủy xã và sinh hoạt tại các chi bộ 
thôn, bản; giúp củng cố 685 tổ 
chức đảng, 346 tổ chức đoàn thể. 
Mô hình đóng vai trò quan trọng 
trong việc củng cố nền tảng chính 
trị ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, 
chính quyền, tổ chức đảng và đội 
ngũ đảng viên.

Với sự tận tụy, trách nhiệm, 
sáng tạo và quyết tâm làm theo 
Bác từ những việc nhỏ nhất, BĐBP 
tỉnh đã và đang biến biên giới 
không chỉ là nơi canh gác, bảo vệ, 
mà còn là vùng đất của sự gắn kết, 
nơi khởi nguồn của hy vọng, tình 
người và đổi thay.

Giữa lặng lẽ đại ngàn, những 
người lính mang quân hàm xanh 
vẫn âm thầm viết tiếp những trang 
sử vẻ vang của người lính Cụ Hồ 
thời bình. Họ giữ gìn biên giới 
không chỉ bằng trách nhiệm, mà 
còn bằng tình yêu thương, sự sẻ 
chia và những việc làm bình dị nhất.

“Khắc ghi lời căn dặn của Bác: 
Dễ trăm lần không dân cũng chịu, 
khó vạn lần dân liệu cũng xong, 
chúng tôi luôn xác định rõ rằng, 
muốn bảo vệ biên giới vững chắc 
thì phải dựa vào dân, gắn bó máu 
thịt với dân. Dù đối mặt với muôn 
vàn khó khăn nơi tuyến đầu, cán 
bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh vẫn luôn 
kiên cường bám trụ, hết lòng vì 
Nhân dân, cùng Nhân dân giữ gìn 
từng tấc đất thiêng liêng của Tổ 
quốc. Từng bước chân người lính 
Biên phòng Quảng Trị sẽ tiếp tục 
in dấu nơi biên cương, để vùng 
đất nơi cực Tây Tổ quốc thêm bền 
vững, yên bình và đổi thay”, đại tá 
Đinh Xuân Hùng nhấn mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế, 
xây dựng nếp sống mới nơi biên giới   � - Ảnh: H.C
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Những "lá chắn" 
từ không gian mạng

Kể từ khi thành lập vào năm 2021 đến 
nay, Phòng An ninh mạng và phòng chống 
tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an 
tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp với các 
lực lượng “bóc gỡ”, đấu tranh thành công 11 
chuyên án lớn về tội phạm công nghệ cao 
(CNC). Nhiều tổ chức, đối tượng tội phạm 
ẩn danh trên không gian mạng được “chỉ 
mặt, đặt tên”. Số lượng đối tượng, tổ chức 
tội phạm sử dụng CNC bị lực lượng chức 
năng phát hiện, ngăn chặn và xử lý trong 
thời gian qua, chắc chắn không phải là con 
số cuối cùng. Bởi, khi công nghệ càng phát 
triển và phổ biến, thách thức đặt ra cho lực 
lượng phòng chống loại tội phạm này ngày 
càng lớn, phức tạp và khó khăn.

Dữ liệu cá nhân 
là “tài nguyên” của tội phạm

Một ngày giữa tháng 11/2021, 
Phòng An ninh mạng và phòng 
chống tội phạm sử dụng CNC 
(PA05), nhận được đơn trình báo 
của chị H.T.L.N. trình bày về việc tài 
khoản ngân hàng của chị bị người 
khác chiếm quyền sử dụng. Số 
tiền 60 triệu đồng trong tài khoản 
của chị cũng đã bị chuyển sang 
tài khoản của một người khác. 
“Chuyện lạ” nói trên khiến các cán 
bộ điều tra PA05 không khỏi bất 
ngờ. Ngay lúc đó, họ nhận định, có 
thể đây là một thủ đoạn, hành vi 
mới của tội phạm sử dụng CNC.

Sau quá trình xác minh, Phòng 
PA05 xác định đây là thủ đoạn lừa 
đảo, chiếm đoạt tài sản mới, cần 
xác lập chuyên án để tập trung 
đấu tranh, ngăn chặn. Gần 1 năm 
sau, Phòng PA05 chủ trì, phối hợp 
với các đơn vị, lực lượng liên quan 

triển khai, đấu tranh và phát hiện 
đối tượng Nguyễn Phát Tài (SN 
1999, trú tại tỉnh Tiền Giang cũ) đã 
chiếm quyền sử dụng tài khoản của 
chị N. Kết quả điều tra cho thấy, Tài 
đã thông qua mạng xã hội, liên lạc, 
thỏa thuận với nhiều người để thu 
gom và thanh toán hóa đơn điện, 
nước và lập nhiều tài khoản ngân 
hàng để thực hiện hành vi phạm 
tội. Trong tổng số tiền 20 tỉ đồng 
tại nhiều tài khoản ngân hàng của 
Tài, có 60 triệu đồng của chị N. mà 
Tài đã chiếm đoạt.

Chưa hết, liên quan chuyên 
án này, các đơn vị nghiệp vụ tiếp 
tục phát hiện đối tượng Mạch Thị 
Nga (SN 1993) và Mạch Thị Mỵ (SN 
1996) cùng trú tỉnh Thanh Hóa, 
đang sống tại TP. Hồ Chí Minh có 
hành vi sử dụng mạng máy tính, 
mạng viễn thông chiếm đoạt tài 
sản và mua, bán dữ liệu cá nhân. 
Đáng nói, khi khám xét nơi ở của 
2 đối tượng này, lực lượng chức 
năng thu giữ nhiều thiết bị máy 

tính, điện thoại có chứa khoảng 
4.000 file dữ liệu chứa thông tin 
cá nhân bị đánh cắp. 2 đối tượng 
đã mua bán, trao đổi hơn 17 triệu 
dữ liệu cá nhân và sử dụng 40 
tài khoản ngân hàng giả mạo để 
nhận tiền chiếm đoạt và các tài 
khoản “rửa tiền”. Tổng số tiền giao 
dịch lên đến hơn 100 tỉ đồng. Cơ 
quan Cảnh sát điều tra Công an 
tỉnh Quảng Bình (cũ) đã ra quyết 
định khởi tố 10 bị can, với 6 tội 
danh liên quan đến tội phạm CNC.

Rất khó để hình dung hết hậu 
quả của vụ án nếu những kẻ tội 
phạm này không bị ngăn chặn kịp 
thời. Lúc đó, danh sách nạn nhân 
sẽ tiếp tục nối dài, mà chính những 
người bị hại không hề hay biết vì 
sao mình lại trở thành nạn nhân.

Cuộc chiến không biên giới
Trung tá Trần Anh Tuấn, Trưởng 

Phòng PA05, Công an tỉnh Quảng 
Trị cho biết, cuộc chiến trên không 
gian mạng là cuộc chiến không 
biên giới. Bởi đây là loại tội phạm 

Lực lượng chức năng thu thập, trích xuất dữ liệu trên thiết bị của đối tượng phạm tội  
-Ảnh: D.C.H

 � DƯƠNG CÔNG HỢP
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phi truyền thống, hành vi, thủ 
đoạn và kẻ phạm tội đều ẩn danh, 
lực lượng chức năng không thể 
đấu tranh trực diện với tội phạm. 
Tôi hỏi, làm gì có loại tội phạm 
nào không ẩn danh để qua mắt 
nạn nhân và lực lượng chức năng 
chứ? Trung tá Tuấn nói: “Vấn đề 
nằm ở chỗ đó. Môi trường mạng 
là môi trường ảo. Bằng các thiết bị 
CNC và các phần mềm hỗ trợ, chỉ 
một vài người, chúng có thể "phân 
thân" thành rất nhiều người, cùng 
làm nhiều vai trò, vị trí khác nhau 
để lừa đảo khiến nạn nhân sập bẫy. 
Sau khi thực hiện hành vi phạm 
pháp, các đối tượng “mất dấu”, 
chỉ có nạn nhân là thật và là người 
gánh chịu hậu quả”.

Từ cuối năm 2021, nhiều người 
dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
(cũ) bị lừa đảo chiếm đoạt hàng 
chục tỉ đồng trên không gian 
mạng, gây bức xúc trong dư luận. 
Chuyên án LĐA1 được xác lập. 
Quá trình điều tra, lực lượng chức 
năng phát hiện, từ năm 2021, các 
đối tượng cầm đầu là người Trung 
Quốc, cùng một số đối tượng 
người Việt Nam đã tổ chức nhiều 
bộ phận để dẫn dụ người tham gia 
đầu tư tài chính (Forex) qua sàn 
RosyStyle, do các đối tượng tạo ra, 
quản trị và điều hành. Đáng nói, trụ 
sở chính của tổ chức tội phạm này 
ở Campuchia, kết nối với các cơ sở 
ở nhiều địa điểm trong nước để 
hoạt động. Chúng liên lạc, trao đổi 

bằng ứng dụng nhắn tin, gọi điện 
qua internet, đăng ký tài khoản 
bằng sim Việt Nam và Campuchia. 
Đỉnh điểm, số lượng nhân viên 
hoạt động trong tổ chức tội phạm 
này hơn 300 đối tượng.

Quá trình hoạt động, chúng sử 
dụng nhiều thủ đoạn ẩn danh, 
như: Giả danh các công ty tài chính 
ở Việt Nam, sử dụng tài khoản 
mạng xã hội ảo, sim rác để liên 
lạc với bị hại, thuê mua máy chủ, 
đường truyền internet của nhà 
cung cấp dịch vụ nước ngoài bằng 
thông tin không chính chủ, ẩn địa 
chỉ. Ngoài ra, chúng còn thuê hệ 
thống tài khoản ngân hàng không 
chính chủ của bên thứ 3 để chiếm 
đoạt tiền của bị hại. Sau khi lôi kéo, 
dụ dỗ đăng ký đầu tư, để tạo dựng 
niềm tin và kích thích lòng tham 
của nạn nhân, chúng sử dụng các 
phần mềm can thiệp, tạo “sóng 
đầu tư ảo” để khách hàng tăng vốn 
đầu tư. Khi nạn nhân đã “rút ruột” 
đầu tư một khoản tiền lớn, chúng 
dùng thủ thuật để khiến khoản 
đầu tư thua lỗ, tài khoản “bị cháy", 
mất hết vốn, lợi nhuận và cắt đứt 
liên lạc. Trong chuyên án này, lực 
lượng chức năng đã khởi tố 3 vụ án 
hình sự, 20 bị can và truy nã quốc 
tế nhiều đối tượng người nước 
ngoài. Tổng số tiền các đối tượng 
chiếm đoạt hơn 1.830 tỉ đồng.

Không chỉ chuyên án LĐA1, 
nhiều chuyên án khác về tội phạm 
CNC đã được  Phòng PA05 chủ trì, 

phối hợp với các lực lượng “bóc 
gỡ”, đấu tranh thành công. Câu 
chuyện “mò kim đáy bể” cùng các 
biện pháp nghiệp vụ chuyên biệt 
mà trung tá Trần Anh Tuấn và các 
điều tra viên chia sẻ, với một người 
bình thường như tôi, khó có thể 
hình dung hết. Chỉ nhớ là sau buổi 
làm việc, trung tá Trần Anh Tuấn 
nhấn mạnh rằng, trong thời đại 
số, cùng với sự phát triển của công 
nghệ, bất kỳ ai cũng có thể là nạn 
nhân của các loại tội phạm sử dụng 
CNC. Đáng lo ngại hơn, đối tượng 
phạm tội ngày càng “trẻ hóa” và 
triệt để lợi dụng dữ liệu cá nhân để 
thực hiện các hành vi phi pháp. Vì 
vậy, cuộc chiến với loại tội phạm 
này không chỉ để ngăn chặn, xử lý, 
mà từ đó tổng kết, rút kinh nghiệm, 
đưa ra biện pháp phòng tránh, 
cảnh báo hiệu quả cho người dân.

Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám 
đốc Công an tỉnh Quảng Trị 
cho biết, mặc dù mới thành 
lập, song Phòng PA05 đã lập 
được những chiến công xuất 
sắc, đấu tranh, ngăn chặn kịp 
thời nhiều đối tượng, tổ chức 
tội phạm CNC, góp phần giữ 
vững an ninh trật tự trên địa 
bàn, được lãnh đạo cấp trên 
ghi nhận và đánh giá cao.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao thưởng nóng của Bộ Công an cho Phòng PA05 và các đơn vị tham gia chuyên án LĐA1 � -Ảnh: D.C.H
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Sức mạnh từ Nhân dân
Xã Bắc Trạch (cũ) được công 

nhận đạt chuẩn NTM năm 2015, 
đạt chuẩn NTM nâng cao cuối 
năm 2023 và sau đó 8 tháng là xã 
đầu tiên của tỉnh Quảng Bình (cũ) 
về đích NTM kiểu mẫu. 

Với phương châm “Dân biết, 
dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, 
dân giám sát, dân thụ hưởng”, 
xã Bắc Trạch đã đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, vận động nhằm 
phát huy vai trò chủ thể của Nhân 
dân trong xây dựng NTM. Nhờ 
vậy, người dân rất phấn khởi, tích 
cực hiến tài sản và ngày công lao 
động để cùng với cấp ủy Đảng, 
chính quyền địa phương đầu tư 
kinh tế, hạ tầng xã hội. Ông Phan 
Văn Đồng, Trưởng thôn 4, xã Bắc 
Trạch, chia sẻ: “Thực hiện chủ 
trương xây dựng NTM nâng cao, 
NTM kiểu mẫu, người dân thôn 4 
rất phấn khởi và đồng tình. Người 
dân đã tự nguyện đóng góp kinh 
phí khoảng 1,4 tỉ đồng để xây 

dựng nhà văn hóa, các công trình 
trong thôn; hiến khoảng 3 ha đất 
xây dựng các công trình phúc lợi, 
đóng góp hàng nghìn ngày công 
làm đường hoa, cây cảnh…”.

Nhờ đó, năm 2024, thôn được 
công nhận là mô hình thôn thông 
minh đầu tiên trên địa bàn tỉnh, 
góp phần giúp xã Bắc Trạch hoàn 
thành một trong những tiêu chí 
đạt NTM kiểu mẫu. Cũng như 
thôn 4, tất cả người dân trên địa 
bàn xã Bắc Trạch (cũ) trong quá 
trình xây dựng NTM đã đoàn kết, 
cùng nhau đóng góp sức người, 
sức của để huy động nguồn lực 
xây dựng, làm đẹp quê hương. 
Chỉ tính riêng nguồn lực xây dựng 
NTM kiểu mẫu, người dân toàn xã 
đã đóng góp tiền, ngày công, hiến 
đất, tài sản trị giá hơn 10,6 tỉ đồng, 
chiếm 47,6% tổng nguồn lực. Đội 
ngũ cán bộ từ xã đến thôn luôn 
trách nhiệm, tích cực trong việc 
triển khai thực hiện các mục tiêu, 
nhiệm vụ đề ra; đồng tình cao với 
vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, 

Đổi thay diện mạo quê hương Đổi thay diện mạo quê hương 
từ sức mạnh lòng dântừ sức mạnh lòng dân

Xây dựng nông thôn 
mới (NTM) là nhiệm vụ 
thường xuyên, liên tục 
và không có điểm dừng. 
Xác định quan điểm đó, 
thời gian qua, cán bộ và 
Nhân dân xã Bắc Trạch 
đã chung sức, đồng lòng 
xây dựng và giữ vững các 
tiêu chí đạt được trong 
xây dựng NTM, NTM nâng 
cao, NTM kiểu mẫu. Để 
hôm nay, Bắc Trạch đã 
có những đổi thay nhanh 
chóng với diện mạo làng 
quê khang trang, đời 
sống người dân được 
nâng cao.

 Một góc xã Bắc Trạch nhìn từ trên cao - Ảnh: P.S

 � LÊ MAI



QUẢNG TRỊQUẢNG TRỊ   1919

điều hành của chính quyền và sự 
tuyên truyền, vận động của Mặt 
trận, đoàn thể.

Trưởng thôn 5 (xã Bắc Trạch) 
Phan Văn Quyết cho hay: “Ngay 
khi nhận được kế hoạch xây dựng 
NTM của xã, chúng tôi đã khẩn 
trương đẩy mạnh tuyên truyền 
bằng nhiều hình thức giúp người 
dân hiểu rõ tầm quan trọng, lợi ích 
của xây dựng NTM. Từ đó, người 
dân tích cực hưởng ứng, chung 
sức, đồng lòng cùng thôn, xã thực 
hiện, với số tiền quyên góp, hỗ trợ 
trên 1,5 tỉ đồng”.

Với những kết quả đạt được 
trong xây dựng NTM nâng cao, 
NTM kiểu mẫu, người dân xã Bắc 
Trạch (cũ) đã hoàn thành việc đầu 
tư xây dựng các nhà văn hóa thôn, 
hệ thống đường giao thông, kênh 
mương thủy lợi, cơ sở vật chất 
trường, lớp học. Cơ sở hạ tầng 
được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp 
ứng yêu cầu phát triển kinh tế- 
xã hội, sản xuất của địa phương. 
Qua đó, góp phần giải quyết việc 
làm, tăng thu nhập cho người dân 
(bình quân đạt trên 60 triệu đồng/
người/năm), giảm tỉ lệ hộ nghèo 
rõ rệt.

Kế thừa, phát huy 
những kết quả đạt được

Xã Bắc Trạch mới được thành 
lập trên cơ sở sáp nhập các xã: 
Bắc Trạch, Thanh Trạch, Hạ Mỹ, 
Liên Trạch. Thời gian qua, Đảng 
bộ xã đã phát huy tinh thần đoàn 
kết, thống nhất, giữ vững ổn định 
chính trị, nỗ lực hoàn thành các 
mục tiêu nghị quyết đề ra. Kinh 
tế tiếp tục tăng trưởng khá, toàn 
xã có 18 sản phẩm OCOP, trong 
đó có 2 sản phẩm đạt 4 sao. Diện 
mạo nông thôn có nhiều đổi thay, 
trong đó, xã Bắc Trạch (cũ) là xã 
đầu tiên đạt NTM kiểu mẫu của 
tỉnh Quảng Bình (cũ); xã Thanh 
Trạch (cũ) đạt xã NTM nâng cao.

Không bằng lòng với những 
kết quả đạt được, ngay sau khi 
hợp nhất đơn vị hành chính, xã 
Bắc Trạch đã thực hiện những giải 

pháp cụ thể nhằm duy trì và nâng 
cao chất lượng các tiêu chí NTM. 
Xã xác định xây dựng NTM là 
nhiệm vụ thường xuyên, liên tục 
và không có điểm dừng. Do vậy, 
dẫu thời gian thành lập xã mới 
chưa dài nhưng bằng sự quyết 
liệt của Đảng bộ, chính quyền và 
Nhân dân xã Bắc Trạch, các tiêu 
chí về xây dựng NTM tiếp tục 
được quan tâm triển khai. Người 
dân toàn xã phấn khởi với những 
kết quả đạt được, tin tưởng vào 
sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 
của cấp ủy Đảng, chính quyền 
địa phương, tích cực ủng hộ cả về 
mặt trí tuệ, tinh thần, vật chất và 
xem xây dựng NTM là lợi ích của 
chính họ.

Trưởng thôn 5 Phan Văn Quyết 
tự hào cho biết: “Để tiếp tục duy trì 
và nâng cao các tiêu chí xây dựng 
NTM, người dân trong thôn tích 
cực tham gia phát triển sản xuất, 
góp phần nâng cao thu nhập. 
Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi 
số, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ 
cao, từng bước hiện đại hóa hoạt 
động quản lý, đời sống sinh hoạt, 
sản xuất của người dân, hướng 
đến mục tiêu đạt chuẩn mô hình 
thôn thông minh, góp sức hoàn 
thành các tiêu chí xây dựng NTM 
tại địa phương”.

Theo Chủ tịch UBND xã Bắc 
Trạch Dương Thị Thu Hiền: 

“Chương trình mục tiêu quốc gia 
về xây dựng NTM là một trong 
những nhiệm vụ hết sức quan 
trọng của địa phương. Những 
bài học quý giá trong quá trình 
xây dựng NTM ở từng xã cũ đã 
có sự kế thừa khi xã mới đi vào 
hoạt động. Đó là vai trò lãnh đạo 
của Đảng, sự vào cuộc của chính 
quyền địa phương, sự chung tay 
của Mặt trận, đoàn thể, người dân 
và doanh nghiệp trên địa bàn; 
tránh tình trạng xem xây dựng 
NTM là gánh nặng, là trách nhiệm 
của riêng các ban, ngành, đoàn 
thể. Từ đó, có định hướng bám 
sát, đôn đốc để thực hiện đúng 
lộ trình theo kế hoạch đã đề ra; 
tăng cường mối quan hệ phối hợp 
công tác với các ban, ngành cấp 
tỉnh, trên cơ sở đó, tranh thủ được 
các nguồn lực bên ngoài trong 
công tác xây dựng NTM”.

Xã Bắc Trạch hiện có 
tổng diện tích tự nhiên là 
97,61km2; quy mô dân số 
hơn 36.800 người. Kế thừa 
và phát huy những kết quả 
đạt được thời gian qua, Bắc 
Trạch phấn đấu xây dựng 
xã đạt NTM nâng cao vào 
năm 2030.

Xã Bắc Trạch (cũ) vinh dự là xã đầu tiên của tỉnh Quảng Bình (cũ) được công nhận 
xã nông thôn mới kiểu mẫu - Ảnh: L.M
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Doanh nghiệp tiêu biểu
vì người lao động

Trải qua chặng đường hơn 52 năm xây 
dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Tổng 
Công ty Thương mại Quảng Trị (SEPON 
Group) khẳng định vị thế bằng năng lực 
sản xuất, kinh doanh và đặc biệt là sự quan 
tâm đến người lao động, luôn hướng đến 
cộng đồng. Công ty đã định vị được thương 
hiệu, giá trị cốt lõi là “doanh nghiệp vì 
người lao động”.

Ông Hồ Xuân Hiếu đại diện cho SEPON Group 
nhận bằng khen của UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) về thành tích 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nộp thuế năm 2024 - Ảnh: S.P

Những điều đặc biệt
Khi nói về doanh nghiệp của 

mình, Chủ tịch HĐQT SEPON 
Group Hồ Xuân Hiếu tự hào khẳng 
định: “Chúng tôi là một doanh 
nghiệp đặc biệt”. 

Theo ông Hiếu, tuổi đời của 
công ty đã quá nửa thế kỷ. Tháng 
5/1973, Bộ Công thương thiết 
lập Đại lý bách hóa thực phẩm 
Quảng Trị với nhiệm vụ đưa gạo 
cơm, muối mắm, nhu yếu phẩm 
vào phục vụ chiến trường miền 
Nam. Hòa bình lập lại, công ty trải 
qua nhiều tên gọi khác nhau và 
đến 2014 thì cổ phần hóa theo 
chủ trương của Nhà nước với tên 
gọi Công ty Cổ phần Tổng Công 
ty Thương mại Quảng Trị. Năm 
2017, SEPON Group lên sàn chứng 
khoán – là công ty đầu tiên của 
Quảng Trị lên sàn.

SEPON Group chuyên làm nông 
nghiệp nhưng không hề sở hữu 
một thửa ruộng nào. “Chúng tôi 
hợp tác với khoảng 60 ngàn hộ 
dân, canh tác trên khoảng 25 ngàn 
ha với các cây trồng mà bà con có 
lợi thế. Cách làm của công ty là 
không thuê đất, không mua đất 

mà hợp tác trồng những cây công 
ty cần trên đất của người dân. 
Chúng tôi khảo sát thổ nhưỡng, 
cung cấp cây giống, kỹ thuật và 
hợp đồng với người dân bao tiêu 
sản phẩm đầu ra. SEPON Group 
tập trung thu mua sản phẩm của 
người dân dưới dạng sơ chế về 
chế biến để chủ yếu xuất khẩu”, 
ông Hiếu chia sẻ.

Suốt quá trình hình thành và 
phát triển, SEPON Group có hơn 
30 năm làm nông nghiệp, ngoài 
ra không làm việc khác. Vì thế mối 
quan hệ giữa công ty và bà con 
nông dân rất mật thiết, luôn đồng 
hành với nhau. “SEPON lấy phúc 
lợi cộng đồng trên thu nhập công 
ty – đó là một trong những tiêu 
chí văn hóa của chúng tôi”, người 
đứng đầu SEPON Group nói.

Quan điểm xuyên suốt của 
SEPON Group là người đi trước bày 
cho người đi sau. Để tồn tại đến 
bây giờ, công ty đã tốn rất nhiều 
tiền bạc, trí tuệ, công sức để có 
được kinh nghiệm. Kế thừa những 
thành tựu, SEPON Group năm nào 
cũng dành 1 tháng để đào tạo nội 
bộ cho tất cả các ngành. “Chính 
chương trình đào tạo nội bộ đã 
từng bước xây dựng được mối gắn 

kết trong đội ngũ cán bộ nhân 
viên, cũng như tạo phong trào học 
tập rất mạnh mẽ. Từ đó mang lại 
nhiều sáng kiến kỹ thuật giúp ích 
cho chiến lược kinh doanh, góp 
phần tăng doanh thu cho công ty, 
đồng nghĩa thu nhập của người 
lao động tăng. Đặc biệt, mọi người 
cảm thấy mình được tôn trọng và 
ghi nhận”, ông Hiếu chia sẻ thêm.

Lấy người lao động 
làm trung tâm 

Với triết lý xuyên xuốt “Người 
lao động là quý giá nhất” nên 
SEPON Group luôn thực hiện đầy 
đủ, đảm bảo các chế độ, chính sách 
đãi ngộ cho người lao động. Nhiều 
quỹ phúc lợi nhân văn được công 
ty thành lập như: Quỹ “Vượt khó” 
hỗ trợ vay vốn lãi suất 0%, Quỹ 
“Tấm lòng Sepon” giúp lao động 
gặp khó khăn đột xuất, Quỹ “Cho 
con” hỗ trợ học bổng và quà tặng 
cho trẻ em mồ côi, cùng chương 
trình “Mái ấm Công đoàn” xây nhà 
cho người lao động nghèo. Những 
hoạt động này đã góp phần xây 
dựng hình ảnh doanh nghiệp tử tế, 
trách nhiệm với cộng đồng.

Xác định khách hàng đầu vào 
chủ yếu là người dân nên SEPON 

 � QUANG HẢI
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đã tổ chức nhiều chương trình rất 
thiết thực. Đơn cử như “Câu lạc 
bộ 100 triệu cho người trồng sắn” 
thành lập năm 2010. Câu lạc bộ này 
chủ yếu dành cho người dân tộc 
thiểu số. Nếu ai đạt doanh thu 100 
triệu đồng trở lên thì được gia nhập 
câu lạc bộ và được hưởng rất nhiều 
chính sách ưu đãi. Ví dụ, thành viên 
được vào nhà khách bông sắn vàng 
tại nhà máy sắn bất cứ lúc nào mà 
không cần phải bán sắn, với điều 
kiện một ngày vào 1 lần. Vào đây, 
thành viên được ăn uống miễn phí 
và được nghỉ ngơi thư giãn. Định kỳ 
cũng được sinh hoạt, được gặp gỡ 
lãnh đạo cấp cao, được đi du lịch 
nước ngoài.

Luôn hướng đến cộng đồng
Ông Hồ Xuân Hiếu cho biết 

thêm, cùng với sản xuất kinh 
doanh, công tác cộng đồng luôn 
được SEPON Group thực hiện rất 
đều tay, kiên trì, kéo dài nhiều 
năm, qua đó lan tỏa những giá trị 
tốt đẹp trong cuộc sống. 

Có thể kể đến việc công ty đang 
đồng hành với 200 trẻ mồ côi đến 
năm 18 tuổi. Hằng tháng, mỗi 
em được hỗ trợ 500 ngàn đồng 
tiền mặt và giấy bút, quà các dịp 
lễ. Em nào học tập giỏi còn được 
thưởng riêng. Khi nhận tài trợ, 
công ty cử một đoàn viên thanh 

niên nhận anh nuôi, hằng tháng 
đến nắm tình hình, chụp hình báo 
cáo, tạo sự gắn kết thực sự. Hoặc 
chương trình đồng hành với các Bà 
mẹ Việt Nam anh hùng trên toàn 
tỉnh; chương trình xóa nhà tạm 
thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh; chương trình hiến máu tình 
nguyện với ngân hàng máu sống, 
trong đó có 32 người có nhóm 
máu AB cực hiếm…

Trong vai trò của người đứng 
đầu, ông Hồ Xuân Hiếu đã góp 
phần mở rộng mối quan hệ quốc 
tế cho SEPON Group cũng như địa 
phương thông qua việc hợp tác 
với nhiều tổ chức phi chính phủ, 
đơn cử như tổ chức PUM của Hà 
Lan chuyên tư vấn cho các doanh 
nghiệp có nhu cầu trên tất cả các 
lĩnh vực. Cụ thể, lãnh đạo SEPON 
Group đã làm việc với tỉnh và sau 
đó mời chuyên gia của PUM sang 
đào tạo cho bà con nông dân, hỗ 
trợ cách ủ mô, ủ cỏ, nuôi bò vỗ béo 
rất hiệu quả.

Một dự án hợp tác khác giữa 
SEPON Group với PUM là mở lớp 
“Vườn ươm khởi nghiệp” để hỗ trợ 
cho các bạn trẻ trong vòng 2 năm. 
Như lời trăn trở của ông Hiếu, hiện 
nay rất nhiều người trẻ quan tâm 
và hướng về quê hương nhưng 
môi trường làm việc không có. 
“Nếu thành công thì các bạn trẻ 

sẽ trở thành những ông chủ công 
ty nhỏ, từ đó tạo môi trường, điều 
kiện để con em Quảng Trị sau khi  
ra trường về quê làm việc”, ông 
Hiếu kỳ vọng.

SEPON Group hiện có 14 đơn 
vị thành viên kinh doanh 14 lĩnh 
vực khác nhau, với hơn 1.000 cán 
bộ, công nhân viên, hợp đồng lao 
động thời vụ. Công ty đã lần thứ 4 
được vinh danh là Doanh nghiệp 
tiêu biểu vì người lao động. Mới 
nhất, SEPON Group vinh dự được 
Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng 
khen vì đã có thành tích trong 
phong trào thi đua “Vì người 
nghèo – Không ai bị bỏ lại phía 
sau”, giai đoạn 2021-2025.

Với bề dày thành tích và kinh 
nghiệm, tin rằng SEPON Group 
tiếp tục xứng xanh doanh nghiệp 
“ngọn cờ đầu”, góp phần hỗ trợ, 
thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát 
triển.

Các tiêu chí đánh giá của SEPON 
Group lần lượt là: Thu nhập của 
người lao động, nộp ngân sách 
địa phương, thu nhập của người 
dân. Năm 2024, doanh thu công ty 
đạt 1.600 tỉ đồng, thu nhập người 
lao động 13 triệu đồng/tháng, nộp 
ngân sách địa phương 75 tỉ đồng. 
Đặc biệt, người dân thu về khoảng 
1.100 tỉ đồng từ bán nông sản thô 
cho công ty. 9 tháng đầu năm 2025, 
doanh thu SEPON đạt 1.200 tỉ đồng.

Đoàn lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị thăm cánh đồng lúa hữu cơ của SEPON Group - Ảnh: S.P
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Đổi mới, sáng tạo 
trong giáo dục

Cách đây gần 5 năm, Trường 
mầm non Trường Thủy đã thử 
nghiệm mô hình “Làm quen tiếng 
Anh cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi”. 
Sau khi thực hiện hiệu quả, từ 
năm học 2021-2022 đến nay, nhà 
trường đã nhân rộng mô hình cho 
100% trẻ mẫu giáo từ 3-4 tuổi, 4-5 
tuổi, 5-6 tuổi.

Để thực hiện được mô hình này 
là quá trình nỗ lực rất lớn của nhà 
trường, giáo viên và phụ huynh, 
bởi đây là một mô hình mới đối 
với cấp học mầm non. Hơn nữa, 
trường lại đóng trên địa bàn vùng 
khó khăn, đời sống của Nhân dân 
còn nhiều thiếu thốn, phụ huynh ít 
quan tâm đến việc học ngoại ngữ 
của con em; công tác huy động xã 
hội hóa giáo dục, tăng cường cơ 
sở vật chất, trang thiết bị hạn chế; 
đa số trẻ còn nhút nhát và tỉ lệ trẻ 
suy dinh dưỡng vẫn còn cao...

Hiệu trưởng Trường mầm non 
Trường Thủy Hoàng Thị Lài chia 
sẻ, mục tiêu của mô hình là giúp 
trẻ được trải nghiệm, hứng thú với 
tiếng Anh; hướng tới hình thành 
và phát triển năng lực giao tiếp 
bằng tiếng Anh; tạo nền tảng tốt 
nhất để trẻ có điều kiện phát triển 
toàn diện về mọi mặt (thể chất, 
ngôn ngữ, trí tuệ, khả năng thẩm 
mỹ, tình cảm và kỹ năng xã hội); 
chuẩn bị tốt cho việc học tiếng 
Anh ở cấp tiểu học.

Để bảo đảm mục đích, yêu cầu 
đề ra, nhà trường đã xây dựng kế 
hoạch triển khai thực hiện với 6 

bước cơ bản, trong đó chú trọng 
công tác tuyên truyền, khảo sát 
nhu cầu thực tế, hợp đồng với 
trung tâm ngoại ngữ, chuẩn bị đội 
ngũ giáo viên chất lượng. Cùng 
với  đó, công tác kiểm tra, rà soát 
cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo 
đảm đầy đủ cho việc tổ chức cho 
trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh 
cũng được nhà trường chú trọng.

“Qua một thời gian làm quen, 
đa số trẻ đã biết giao tiếp các câu 
đơn giản bằng tiếng Anh với giáo 
viên, như: chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, 
giới thiệu tên, tuổi của bản thân, 
nơi mình sống; gọi tên bằng tiếng 
Anh các bộ phận trên cơ thể, màu 
sắc cơ bản, đồ dùng trong lớp; 
biết thực hiện các hoạt động theo 
yêu cầu của cô giáo và hát được 
3-4 bài hát bằng tiếng Anh...”, cô 
giáo Phan Thị Hồng Nhị, giáo viên 
dạy môn Tiếng Anh tại Trường 
mầm non Trường Thủy cho biết.

Tháng 10/2024, Trường mầm 
non Trường Thủy được đoàn công 
tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
đến kiểm tra việc ứng dụng công 
nghệ thông tin (CNTT) và chuyển 
đổi số (CĐS) trong giáo dục nhà 

Khi nhà trường

Xác định tầm quan trọng 
của môi trường giáo dục mầm 
non (GDMN) đối với sự phát 
triển của trẻ, Trường mầm non 
Trường Thủy, xã Trường Phú, đã 
triển khai nhiều cách làm đổi 
mới, sáng tạo về xây dựng môi 
trường giáo dục an toàn, thân 
thiện. Qua đó, chất lượng giáo 
dục, uy tín của nhà trường ngày 
càng nâng cao, bảo đảm cho 
trẻ có cơ hội phát triển toàn 
diện, góp phần đưa đơn vị trở 
thành lá cờ đầu cấp học mầm 
non toàn tỉnh.

lấy trẻ làm trung tâm

 � NGỌC HẢI

Một tiết học tại Trường mầm non Trường Thủy, xã Trường Phú � - Ảnh: N.H
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trường. Qua kiểm tra, Bộ Giáo dục 
và Đào tạo đã biểu dương và đánh 
giá rất cao việc thực hiện công tác 
này của trường.

Hiệu trưởng Trường mầm non 
Trường Thủy Hoàng Thị Lài cho 
biết, những năm qua, trường đã 
ứng dụng CNTT và CĐS trong 
quản lý và dạy học. Tuy nhiên, đến 
năm học 2023-2024, trước yêu cầu 
từ thực tiễn, nhiệm vụ này được 
nhà trường triển khai sâu rộng và 
đồng bộ ở tất cả các hoạt động 
giáo dục. Hiện Trường mầm non 
Trường Thủy đã sử dụng website, 
hộp thư nội bộ để quản lý điều 
hành; sử dụng phần mềm dinh 
dưỡng, phần mềm xây dựng kế 
hoạch dạy học và các phần mềm 
khác để phục vụ dạy học. Đồng 
thời, nhà trường triển khai có hiệu 
quả các kênh hỗ trợ trực tuyến, 
như: Zalo, facebook, website tới 
tận các bậc phụ huynh.

Ngay từ đầu năm học, nhà 
trường đã chủ động phân công 
trách nhiệm cho nhóm công tác 
và cá nhân phụ trách triển khai 
ứng dụng CNTT và CĐS, trong 
đó nêu rõ trách nhiệm cho cán 
bộ quản lý, giáo viên phụ trách. 
“Hiện, 100% cán bộ, giáo viên đều 
tiếp cận các thiết bị CNTT hiện đại; 
tham dự các hoạt động dạy học 
có ứng dụng CNTT. Việc ứng dụng 
tốt CNTT và CĐS trong quá trình 
dạy học giúp trẻ rất hứng thú và 
tham gia học tập một cách tích 
cực, giờ học đạt hiệu quả cao…”, 
Hiệu trưởng Hoàng Thị Lài thông 
tin thêm.

Việc triển khai, áp dụng các mô 
hình trong năm học qua tại Trường 
mầm non Trường Thủy là bước 
đi đột phá trong thực hiện các 
chuyên đề trọng tâm của GDMN. 
Điều này đã giúp trẻ mạnh dạn, 
tự tin, lễ phép, phát triển ngôn 
ngữ và nhận thức tốt về các lĩnh 
vực, đồng thời chủ động tham gia 
nhiều hoạt động của nhà trường. 
Qua đó, từng bước đổi mới và đáp 
ứng được mục tiêu phát triển toàn 
diện, thực sự là môi trường giáo 
dục lấy trẻ làm trung tâm…

Lá cờ đầu cấp học mầm non
Trường mầm non Trường Thủy 

nằm trong hệ thống giáo dục của 
xã Trường Phú, được thành lập từ 
năm 2001. Khi mới thành lập, cơ 
sở vật chất thiếu thốn, đội ngũ cán 
bộ, giáo viên, nhân viên vừa thiếu, 
vừa chưa được đào tạo về chuyên 
môn, nhà trường chủ yếu làm 
công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

Đặc biệt, sau khi sáp nhập 
Trường mầm non Văn Thủy vào 
Trường mầm non Trường Thủy, 
điểm trường Văn Thủy ban đầu 
gặp rất nhiều khó khăn về hệ 
thống khuôn viên, cơ sở vật chất, 
trang thiết bị... Nhưng nhờ sự 
đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng 
hợp của đội ngũ giáo viên, các tổ 
chức chính trị, đoàn thể, cùng với 
sự quan tâm của Đảng ủy, chính 
quyền địa phương, các ban ngành, 
hội cha mẹ học sinh, nhà trường 
đã vươn lên, đạt thành tích cao 
trong công tác chăm sóc và giáo 
dục trẻ.

Với mục tiêu lấy trẻ làm trung 
tâm, cùng với việc đầu tư xây dựng 
cơ sở vật chất, nhà trường đã lồng 
ghép thực hiện nhiều mô hình 
để trẻ được thỏa sức khám phá, 
vui chơi, trải nghiệm, hoàn thiện 
dần các kỹ năng, phát triển toàn 
diện. Nhiều mô hình sáng kiến hay 

mang lại hiệu quả, như: “Xây dựng 
môi trường giáo dục lấy trẻ làm 
trung tâm”; “Vườn rau bậc thang 
của bé”; “Xây dựng môi trường 
Xanh-Trải nghiệm-Sáng tạo cho 
trẻ”; “Vận dụng phương pháp giáo 
dục Steam trong công tác chăm 
sóc giáo dục trẻ”. Đặc biệt mô hình 
điểm “CNTT và CĐS trong giáo 
dục” và “Làm quen tiếng Anh cho 
trẻ mẫu giáo” thực sự phát huy 
hiệu quả…

Trường mầm non Trường Thủy 
hiện có 315 trẻ với 13 nhóm lớp; 
đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân 
viên của nhà trường ngày càng 
trưởng thành, có trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ. Đến nay, có 41/41 
cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và 
trên chuẩn, trong đó có 26 giáo 
viên đạt giáo viên dạy giỏi các 
cấp. Trường đã đạt chuẩn quốc gia 
mức độ 2 và kiểm định chất lượng 
giáo dục đạt cấp độ 3; nhiều năm 
liền được công nhận đạt chuẩn 
phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, tập 
thể lao động xuất sắc; 4 năm học 
đạt lá cờ đầu cấp tỉnh. 

Với những thành tích nổi bật, 
nhà trường được Thủ tướng Chính 
phủ tặng cờ thi đua; Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, UBND tỉnh tặng bằng 
khen; nhiều cán bộ, giáo viên được 
các cấp vinh danh và khen thưởng.

Đa số trẻ đã biết giao tiếp các câu tiếng Anh đơn giản với giáo viên  � - Ảnh: N.H
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THÔN LAM THỦY: 

Điểm sáng trong xây dựng quê hương
Ngày 16/11/2024, thôn Lam 

Thủy (xã Vĩnh Định) đón nhận 
bằng công nhận đạt chuẩn nông 
thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 
2023. Kết quả này là sự hội tụ của 
tinh thần đoàn kết, thống nhất 
cao và sự nỗ lực, sáng tạo không 
ngừng của cán bộ, đảng viên và 
Nhân dân thôn Lam Thủy. Lam 
Thủy hôm nay đã trở thành miền 
quê đáng sống, là điểm sáng tạo 
đà bứt phá mạnh mẽ trong xây 
dựng quê hương.

Nhà có số, đường có tên
Trở lại Lam Thủy-làng quê có 

bề dày lịch sử và truyền thống văn 
hóa, chúng tôi ghi nhận một diện 
mạo hoàn toàn mới. Minh chứng 
sinh động là những con đường 
làng, ngõ xóm giờ đã được đặt tên 
đường, số nhà và có biển chỉ dẫn cụ 
thể đến từng khu dân cư. Cùng với 
đó, đường được bê tông hóa, trồng 
hoa, cây cảnh và đầu tư hệ thống 
điện chiếu sáng, góp phần thay 
đổi diện mạo nông thôn một cách 
rõ rệt. Chị Nguyễn Thị Ngọc Minh, 
ở số nhà 19, tuyến đường Thuận 
Đức-Lam Thủy-Phương Lang (DH 
50A) vui vẻ nói: “Từ khi nhà có số, 
đường có tên, việc tìm kiếm nhà 
cửa và giao dịch của người dân 
trở nên dễ dàng, tiện lợi hơn rất 
nhiều”.

Thôn Lam Thủy có 18 xóm, bố 
trí thành 11 khu dân cư. Từ tháng 
8/2023, thôn bắt tay vào lắp đặt 
biển chỉ dẫn, đặt tên đường, ngõ 
xóm và số nhà, xem đây là một 
trong những công trình trọng điểm 

trong xây dựng NTM kiểu mẫu. Với 
sự quyết tâm của cán bộ, sự đồng 
thuận hưởng ứng của người dân và 
ủng hộ vật chất từ con em xa quê, 
doanh nghiệp, đến nay, 11 khu dân 
cư đã hoàn thành việc này. Cách 
làm sáng tạo của Lam Thủy được 
cấp trên đánh giá cao, nhân rộng 
ra nhiều địa phương khác.

Ông Võ Công Trong, Trưởng 
thôn Lam Thủy cho biết: “Xác định 
xây dựng thôn NTM kiểu mẫu là 
nhiệm vụ trọng tâm, thôn Lam 
Thủy đã chú trọng công tác tuyên 
truyền, vận động. Chúng tôi tập 
trung rà soát, đánh giá thực trạng 
để xem xét, ưu tiên thực hiện tiêu 
chí dễ trước, tiêu chí khó thực 
hiện sau. Thôn cũng thực hiện tốt 
phương châm “Dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân kiểm tra”, chú trọng 
phát huy nội lực, khai thác tốt mọi 
nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ 
tầng. Đồng thời đưa ra nhiều giải 
pháp thiết thực, phù hợp với thực 
tế địa phương và nhiều cách làm 
sáng tạo để tạo sự đồng thuận cao 

trong Nhân dân, từ nhận thức đến 
hành động”.

Trong 5 năm qua, thôn Lam 
Thủy đã vận động Nhân dân đóng 
góp vốn đối ứng xây dựng hơn 
18,5km đường giao thông nông 
thôn, 3km đường giao thông nội 
đồng, 2km đường cấp phối ra 
vùng cát, xây 2 nhà tránh lũ và sinh 
hoạt văn hóa cộng đồng, 1 điểm 
tập kết rác thải và nhiều công 
trình khác như điểm hoạt động 
văn hóa, thể thao, điện chiếu sáng 
đường quê, cổng chào… Tổng 
kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật 
chất khoảng 49,2 tỉ đồng, trong đó 
người dân đóng góp gần 5 tỉ đồng 
và hiến hơn 3.000m

2
 đất. Phong 

trào chỉnh trang nông thôn, xây 
dựng quy hoạch vườn, loại bỏ 
vườn tạp, nuôi trồng cây con có 
giá trị kinh tế cao được thực hiện 
hiệu quả. Toàn dân tham gia phân 
loại rác thải tại nguồn, đồng thời 
tổ chức trồng cây xanh, xây dựng 
các đường hoa kiểu mẫu, làm cho 
làng quê xanh, sạch, đẹp.

Mô hình vườn mẫu NTM của ông Nguyễn Văn Thi (bên trái) được nhiều người đến tham quan, 
học hỏi kinh nghiệm - Ảnh: M.Đ � MINH ĐỨC
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Quê hương khởi sắc, 
tạo đà bứt phá

Quá trình xây dựng NTM kiểu 
mẫu, thôn Lam Thủy đạt được 
nhiều thành quả to lớn. Nổi bật là 
kinh tế ngày càng phát triển, đời 
sống Nhân dân ngày càng được 
nâng cao. Hợp tác xã (HTX) Lam 
Thủy được công nhận là HTX tiên 
tiến cấp tỉnh. Công tác tổ chức 
sản xuất được áp dụng cơ giới 
hóa 100%, từ khâu làm đất đến 
thu hoạch, đẩy mạnh liên kết tiêu 
thụ sản phẩm và sản xuất giống 
lúa chất lượng cao… Nhiều năm 
qua, địa bàn thôn không sử dụng 
thuốc diệt cỏ phát quang độc hại 
trên đồng ruộng, đất màu. Hiện 
thôn có 1 trang trại chăn nuôi lợn 
quy mô công nghiệp và nhiều 
gia trại. Sản phẩm muối lạc rong 
biển đạt OCOP 3 sao và nhiều sản 
phẩm khác, như: Ớt bột, giá đỗ, 
sen, ném, gạo… đạt chất lượng 
cao, được thị trường ưa chuộng. 
Tính đến cuối năm 2024, thu 
nhập bình quân đầu người đạt 60 
triệu đồng, tỉ lệ nghèo đa chiều 
giảm còn 3,05%.

“Gia đình tôi đã đầu tư hơn 400 
triệu đồng để cải tạo vườn tạp 

thành vườn mẫu theo đúng quy 
định và được công nhận vườn 
mẫu NTM vào năm 2023. Vườn 
mẫu của gia đình tôi được nhiều 
tổ chức, cá nhân trong, ngoài 
tỉnh đến tham quan, học hỏi kinh 
nghiệm. Thời gian tới, tôi tiếp tục 
đầu tư để nâng tầm quy mô và 
chất lượng, góp phần đưa thôn 
Lam Thủy trở thành miền quê lý 
tưởng, đáng sống, đáng tự hào”, 
ông Nguyễn Văn Thi cho biết.

Là một trong những địa 
phương được hình thành khá 
sớm trên vùng đất Hải Lăng, Lam 
Thủy có nhiều nét đẹp văn hóa 
truyền thống được giữ gìn, phát 
huy, như: Hội cờ chòi, hội đua 
thuyền, nghề làm giá đỗ, món 
ẩm thực nổi tiếng canh ám làng 
Lam… Phong trào văn hóa, văn 
nghệ, thể dục thể thao của thôn 
luôn được duy trì và phát triển; 
các thiết chế được đầu tư xây 
dựng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, 
tập luyện và thi đấu thể thao cho 
các tầng lớp nhân dân. 3 năm 
qua, thôn Lam Thủy được công 
nhận địa bàn an toàn về an ninh 
trật tự. Hệ thống chính trị trong 
sạch, vững mạnh; chi bộ và các 
tổ chức đoàn thể nhiều năm liền 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 
được cấp trên biểu dương, khen 
thưởng.

Việc xây dựng thành công thôn 
đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đã thúc 
đẩy sự phát triển mạnh mẽ của 
thôn Lam Thủy. Bộ mặt một vùng 
nông thôn trù phú, an lành, đáng 
sống đang hiện hữu trong mỗi 
ngôi nhà khang trang, trên các 
tuyến đường sạch sẽ, bên những 
khóm hoa sắc thắm ven đường 
và trong ánh mắt lấp lánh niềm 
vui của mỗi người dân.

“Những kết quả đạt được 
trong xây dựng NTM kiểu 
mẫu là cơ sở quan trọng, 
tạo đà bứt phá cho thôn Lam 
Thủy trong tương lai. Cán 
bộ và Nhân dân Lam Thủy 
tiếp tục giữ vững và nâng 
cao các tiêu chí đã đạt được 
để xây dựng quê hương văn 
minh, đẹp giàu”, Trưởng thôn 
Lam Thủy Võ Công Trong 
khẳng định.

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thành công đã tạo đà bứt phá cho thôn Lam Thủy phát triển -Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thành công đã tạo đà bứt phá cho thôn Lam Thủy phát triển - Ảnh: Ảnh: M.Đ M.Đ
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Những khu dân cư 
sáng-xanh-sạch-đẹp

Dạo trên những lối phố rợp 
bóng cờ, hoa trong tiết trời sang 
thu, hòa cùng những âm thanh 
sinh động của cuộc sống mới sau 
sáp nhập, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN 
phường Đồng Sơn Ngô Thị Hồng 

Thắm tự hào giới thiệu: Trên cơ sở 
nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và 
dân số của các phường, xã: Đồng 
Sơn, Bắc Nghĩa, Nghĩa Ninh và 
Thuận Đức, hiện phường Đồng 
Sơn có 10.999 hộ, với 32.400 nhân 
khẩu, sinh sống tại 36 tổ dân phố 
(TDP). Các địa phương có vị trí địa 
lý liền kề, giáp ranh nhau; có chung 
đặc điểm về truyền thống lịch sử, 
văn hóa; phong tục tập quán sinh 
hoạt của người dân tương đồng; 
có hệ thống giao thông thuận lợi, 
tạo điều kiện cho phát triển kinh 
tế-xã hội và giao dịch của người 
dân. Vì vậy, các tầng lớp nhân dân 
trên địa bàn đều có chung ý chí, 
nguyện vọng hướng đến xây dựng 
cuộc sống văn minh, giàu mạnh; 
sôi nổi tham gia các phong trào thi 
đua yêu nước. 

Đặc biệt, người dân ở 36 TDP 
đều sôi nổi thực hiện các phong 
trào thi đua yêu nước gắn với học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc 
vận động lớn, như: “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh”, “Toàn dân bảo vệ môi 
trường, xây dựng TDP sáng-xanh-
sạch-đẹp”… Những hoạt động 
đó đã góp phần quan trọng nâng 
cao đời sống người dân, làm bừng 
sáng lên các KDC, tạo nên những 
“làng trong phố” yên ả, thanh bình.

Điển hình trong xây dựng KDC 
sáng-xanh-sạch-đẹp là các TDP 
Thuận Phước, Trung Nghĩa 5, TDP 
11, TDP 2 Mỹ Cương... Cùng dấy 
lên các phong trào thi đua, TDP 2 
Mỹ Cương được xem là điển hình 
toàn diện cả nội dung và hình 
thức; đặc biệt là phương thức 
tuyên truyền, vận động hiệu quả 
của Trưởng ban Công tác Mặt trận 
(MT) Nguyễn Thị Lý bằng mô hình 
tường tranh bích họa.

“TDP 2 Mỹ Cương hiện có 280 
hộ, 897 nhân khẩu, phần lớn người 
dân là cán bộ hưu trí, một bộ phận 
buôn bán nhỏ lẻ. Đời sống các hộ 
dân ổn định với mức thu nhập khá. 
Nhờ đó, các phong trào thi đua luôn 
nhận được sự đồng tình, chung 
tay của 100% các hộ dân, thể hiện 
tinh thần trách nhiệm cao vì cuộc 

Thanh bình
 “làng trong phố”

 � HƯƠNG TRÀ

Đồng Sơn là một trong những 
phường vừa được thành lập trên 
cơ sở hợp nhất các xã, phường 
trên địa bàn TP. Đồng Hới (cũ). 
Từ trong các phong trào thi 
đua yêu nước với các mô hình 
hiệu quả, ở địa phương đã xuất 
hiện nhiều gương cán bộ mẫn 
cán, tâm huyết. Từ đó, tạo niềm 
tin, động lực để người dân tích 
cực tham gia xây dựng khu dân 
cư (KDC) sáng-xanh-sạch-đẹp, 
hình thành nên các vùng quê 
đáng sống.

Tường tranh bích họa tô đẹp thêm không gian sinh hoạt cộng đồng tại tổ dân phố 2 Mỹ Cương -Tường tranh bích họa tô đẹp thêm không gian sinh hoạt cộng đồng tại tổ dân phố 2 Mỹ Cương - Ảnh: Ảnh: H.TR H.TR
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sống cộng đồng, xây dựng KDC 
ngày càng văn minh, hiện đại. TDP 
nhiều năm được chọn làm điểm tổ 
chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn 
dân tộc 18/11 liên KDC cấp tỉnh và 
thành phố hàng năm… Với những 
hoạt động hiệu quả, thực sự đi vào 
cuộc sống, TDP 2 Mỹ Cương góp 
phần xây dựng phường Bắc Nghĩa 
(cũ) đạt chuẩn văn minh đô thị”, 
Trưởng ban Công tác MT, Chi hội 
trưởng Chi hội Phụ nữ TDP 2 Mỹ 
Cương Nguyễn Thị Lý chia sẻ.

Nữ cán bộ Mặt trận điển hình  
và tường tranh bích họa

Theo đánh giá của Bí thư Đảng 
ủy phường Đồng Sơn Nguyễn 
Hữu Phước, từ trong các phong 
trào thi đua với các mô hình hiệu 
quả, đã xuất hiện nhiều gương 
cán bộ mẫn cán, tâm huyết với 
phong trào. Điển hình là Trưởng 
ban Công tác MT TDP 2 Mỹ Cương 
Nguyễn Thị Lý. 

Phát huy vai trò của mình, chị 
Nguyễn Thị Lý luôn chủ động 
tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
cấp trên, phối hợp nhịp nhàng với 
các tổ chức thành viên trong công 
tác điều hành, vận động. Đặc biệt, 
chị luôn chú trọng, dành nhiều 
thời gian gần gũi, sâu sát người 
dân, tạo sự đồng thuận, huy động 
sự tham gia tích cực của người 
dân trong TDP đối với các phong 
trào, cuộc vận động.

Nhờ đó, các mô hình “KDC đô thị 
văn minh, kiểu mẫu”, “KDC chung 
tay bảo vệ môi trường”, “Nhà tôi 
có bình chữa cháy”… được 100% 
hộ dân trong TDP thực hiện bài 
bản, hiệu quả; vừa tạo được sự 
hưởng ứng tích cực của người dân 
vừa lan tỏa mạnh mẽ trong cộng 
đồng dân cư. 

Song song với đó, Ban Công tác 
MT TDP luôn quan tâm nhân rộng, 
duy trì thường xuyên các hoạt 
động của câu lạc bộ “Văn hóa-
văn nghệ-thể dục thể thao” với 
các bộ môn dân vũ, dưỡng sinh, 
bóng bàn, bóng chuyền hơi, đạp 
xe, hát dân ca…, tạo cơ hội giao 
lưu, sân chơi lành mạnh, nâng 
cao đời sống văn hóa, tinh thần 
cho người dân. Ban Công tác MT 
TDP này cũng chú trọng các hoạt 
động thăm hỏi, tặng quà cho các 
gia đình chính sách, thương binh, 
liệt sĩ; tích cực quyên góp ủng hộ 
đồng bào miền Bắc khắc phục 
hậu quả bão lụt năm 2024, hỗ trợ 
Nhân dân Cuba nhân dịp kỷ niệm 
65 năm quan hệ Việt Nam-Cuba… 
Qua đó, tăng cường mối quan hệ 
gắn bó, đoàn kết giữa các tầng lớp 
nhân dân trên địa bàn.

Từ đời sống vật chất, văn hóa, 
tinh thần nâng lên, các phong 
trào làm đẹp cảnh quan môi 
trường được người dân hưởng 
ứng. Các tuyến “đường hoa”, 
“điểm hoa” được nhân rộng trên 
toàn TDP với tổng chiều dài hơn 

1.000m; mô hình “Đường cờ” 
duy trì với chiều dài 3.600m, tạo 
không gian trang nghiêm, đẹp 
mắt trong các dịp lễ, Tết. Trên 
95% hộ dân mua và sử dụng 
thùng rác cá nhân; người dân duy 
trì đều đặn hoạt động vệ sinh môi 
trường vào sáng chủ nhật tuần 
thứ hai hằng tháng…

Dấu ấn đậm nét của cán bộ MT 
Nguyễn Thị Lý là trong những năm 
qua, Ban Công tác MT TDP 2 Mỹ 
Cương đã phối hợp vận động từ 
nhiều nguồn với số tiền trên 100 
triệu đồng để vẽ 80m² tường tranh 
bích họa với các chủ đề, như: Ca 
ngợi Đảng, Bác Hồ, lao động sản 
xuất, bảo vệ môi trường, giao tiếp 
“nói lời hay, làm việc tốt”… tạo 
không gian văn hóa công cộng, 
nhân lên niềm tin, khí thế trong 
cộng đồng dân cư.

“Với tinh thần trách nhiệm, chị 
Nguyễn Thị Lý cùng tập thể Ban 
Công tác MT đưa các phong trào 
thi đua yêu nước của TDP 2 Mỹ 
Cương ngày càng đi vào chiều sâu, 
tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, phát huy 
vai trò của khối đại đoàn kết toàn 
dân, góp phần phát triển kinh tế-
xã hội, xây dựng Đồng Sơn ngày 
càng khởi sắc”, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQVN phường Đồng Sơn Ngô 
Thị Hồng Thắm khẳng định.

Ban Công tác MT TDP 2 Mỹ 
Cương nhiều năm liền được 
Ủy ban MTTQVN các cấp đánh 
giá là tập thể hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ, là điểm 
sáng trong thực hiện các 
phong trào thi đua yêu nước 
ở cơ sở. Cá nhân Trưởng ban 
Công tác MT TDP 2 Mỹ Cương 
Nguyễn Thị Lý được nhận 
nhiều giấy khen, bằng khen 
của các cấp. Trong đó, năm 
2023, chị được Chủ tịch UBND 
tỉnh tặng bằng khen; năm 
2025 được Ủy ban MTTQVN 
tỉnh tặng bằng khen vì thành 
tích xuất sắc trong thực hiện 
các phong trào thi đua yêu 
nước giai đoạn 2020-2025.Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 2 Mỹ Cương Nguyễn Thị Lý thường xuyên trao đổi công việc 

với Ban cán sự và người dân trong tổ dân phố - Ảnh: H.TR
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70 lần hiến máu tình nguyện
Anh Nguyễn Mậu Anh Tuấn 

(thường gọi là Mậu Tuấn) có nghề 
nghiệp chính là MC, bình luận viên 
bóng đá tự do và sửa chữa điện 
nước nhưng mọi người thường 
biết về anh nhiều hơn qua vai trò 
của một tình nguyện viên hiến 
máu nhân đạo lâu năm và là “thủ 

lĩnh” của Đội Cano 0 đồng Quảng 
Trị. Dù công việc hết sức bận rộn, 
anh Tuấn vẫn dành chút thời gian ít 
ỏi để chia sẻ với chúng tôi về hành 
trình giúp đời, giúp người của mình 
trong suốt hơn 30 năm qua.

Sau nhiều ngày đêm lăn lộn 
cùng các thành viên trong Đội 
Cano tình nguyện 0 đồng Quảng 
Trị tham gia cứu hộ, cứu nạn vụ 
chìm tàu làm nhiều ngư dân mất 
tích ở Cửa Việt do bão số 10 gây ra 
mới đây, đôi mắt anh Tuấn trũng 
sâu vì thiếu ngủ. Anh tâm sự, gia 
đình anh vốn nghèo khó khi bố 
làm ruộng, mẹ thì đau ốm quanh 
năm, thường xuyên phải nhập 
viện để điều trị bệnh. Do vậy, ở 
nhà hầu như 4 anh em của anh 
đều phải tự bươn chải nuôi nhau. 
“Lên lớp 5, buổi sáng đi học, còn 
buổi chiều tôi rong ruổi khắp các 
nẻo đường ở TP. Đông Hà (cũ) để 
bán thuốc lá, mía mưu sinh. Mẹ tôi 
đau ốm triền miên nên tất cả tài 
sản có giá trị trong nhà đều phải 
bán hết để chạy chữa, thậm chí, 
mấy tấm sắt làm tường nhà cũng 
phải dỡ ra bán dần để có tiền mua 
thuốc men điều trị. Hoàn cảnh 
gia đình túng thiếu nên mấy anh 

em tôi phải đi mót khoai, sắn, vay 
mượn gạo khắp xóm để  đắp đổi 
qua ngày”, anh Tuấn kể. Nhận 
được sự sẻ chia, giúp đỡ của mọi 
người trong những ngày khốn 
khó, anh Tuấn sớm tâm nguyện, 
sau này trưởng thành sẽ làm thiện 
nguyện để giúp đỡ mọi người.

Năm 17 tuổi, anh bắt đầu tham 
gia công tác xã hội và công tác 
chữ thập đỏ. “Tôi tình nguyện hiến 
máu để cứu người. Tiếp đó, tôi 
tham gia cắt tóc, xin áo quần cũ 
cho học sinh vùng cao. Đó là cách 
tôi chia sẻ với cộng đồng trong 
những ngày đầu”, anh Tuấn cho 
hay. Năm 2008, anh Tuấn tham gia 
hiến máu lần đầu tiên và cho đến 
nay anh đã có 70 lần hiến máu và 
hiến tiểu cầu (khoảng gần 23 lít); 
trong đó, giai đoạn 2020–2025, 
anh có 24 lần tham gia hiến máu 
nhân đạo. Ngoài ra, với vai trò là 
Phó Chủ nhiệm CLB Vận động hiến 
máu tình nguyện tỉnh Quảng Trị, 
phụ trách “ngân hàng máu sống”, 
anh đã vận động được hơn 350 
lượt người tham gia hiến máu tình 
nguyện, kịp thời giúp đỡ các bệnh 
nhân cấp cứu tại Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Quảng Trị và Bệnh viện 

Hành trình 30 năm
“giúp người, giúp đời”

Với bầu nhiệt huyết và tấm 
lòng sẻ chia, luôn hướng 
về cộng đồng, đến nay, anh 
Nguyễn Mậu Anh Tuấn (48 
tuổi) ở phường Nam Đông 
Hà đã có rất nhiều lần hiến 
máu tình nguyện. Anh cũng 
là hạt nhân tích cực trong 
các phong trào, hoạt động 
thiện nguyện mỗi khi xảy ra 
dịch bệnh, thiên tai. Ngoài ra, 
anh Tuấn còn là Đội trưởng 
Đội Cano tình nguyện 0 đồng 
Quảng Trị, người luôn tích 
cực, xông xáo với công tác 
cứu nạn, cứu hộ…

 � ĐỨC VIỆT 

Anh Mậu Tuấn (người cầm loa) là “thủ lĩnh” của Đội Cano tình nguyện 0 đồng Quảng Trị - Ảnh: Đ.V
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Trung ương Huế. Đặc biệt, đợt đại 
dịch Covid-19 - thời điểm khó khăn 
nhất trong việc hiến máu cấp cứu, 
anh Tuấn cùng các thành viên CLB 
đã nỗ lực, tích cực phối hợp với 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh đẩy mạnh 
tuyên truyền, vận động người dân 
hiến máu cứu người, không để xảy 
ra tình trạng thiếu máu cấp cứu 
cho các bệnh nhân.

Bà Mai Thị Kim Nhung, Chủ tịch 
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị 
cho biết: Anh Nguyễn Mậu Anh 
Tuấn là tấm gương điển hình về 
hiến máu, vận động hiến máu 
nhân đạo trong nhiều năm qua. 
Những đóng góp của anh góp 
phần sẻ chia với bệnh nhân nguy 
kịch, những hoàn cảnh khó khăn, 
yếu thế cần được giúp đỡ. Từ đó 
lan tỏa hình ảnh đẹp về người làm 
công tác nhân đạo, kịp thời sẻ chia 
với cộng đồng trong những lúc 
nguy nan nhất.

Vào vùng hiểm nguy cứu người
Những ngày này, anh Mậu Tuấn 

cùng các cộng sự thiện nguyện tại 
tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại tỉnh 
Thái Nguyên thực hiện chương trình 
“Quảng Trị hướng về miền Bắc”.

Anh Tuấn cho biết, chia sẻ khó 
khăn với đồng bào miền Bắc bị 
lũ lụt nặng nề, anh cùng 4 thành 
viên Đội Cano tình nguyện 0 đồng 
Quảng Trị đã đưa 1 chiếc cano gắn 
động cơ đến tỉnh Thái Nguyên trực 
tiếp vào các vùng xung yếu, ngập 
sâu để cứu hộ và cứu trợ khẩn cấp 
cho người dân nhiều ngày nay. 
Sau đó, anh và các thành viên di 
chuyển đến các tỉnh Bắc Giang, 
Bắc Ninh tiếp tục thực hiện công 
tác cứu trợ, cứu hộ khẩn cấp cho 
người dân. Ngoài ra, một nhóm 
Cano cứu hộ 0 đồng ở TP. Đà Nẵng 
cũng hợp lực với nhóm anh Tuấn 
đưa 2 chiếc cano cùng tham gia 
cứu hộ, cứu trợ người dân ở các 
vùng ngập sâu. Nhờ nhóm Cano 
0 đồng của anh Tuấn, hàng chục 
người dân và nhiều hộ gia đình ở 
những nơi ngập sâu nguy hiểm đã 
được đưa đến nơi an toàn và được 
tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm 
cần thiết để chống chọi với lũ lụt.

Cùng với những tấm lòng thiện 
nguyện ở địa phương, anh Tuấn 
đã phối hợp vận động, quyên góp 
nguồn lực để ủng hộ đồng bào. Đến 
thời điểm này, đã có hàng chục tấn 
hàng trị giá hàng trăm triệu đồng 
gồm các loại hàng hóa, nhu yếu 
phẩm thiết yếu được vận chuyển 
ra cứu trợ người dân tại các tỉnh ở 
phía Bắc bị thiệt hại nặng nề do lũ 
lụt. “Chúng tôi đã có mặt ở nhiều 
vùng ngập sâu ở  các tỉnh: Thái 
Nguyên, Bắc Giang, cứu hộ người 
dân, trong đó, có nhiều trường hợp 
người lớn tuổi, người đau ốm ở sâu 
trong các khu dân cư, cano chúng 
tôi cũng cố gắng tiếp cận đưa đến 
nơi an toàn. Tại những điểm bị cô 
lập nhiều ngày, bà con thiếu lương 
thực, nhu yếu phẩm nên dù vất vả, 
mệt mỏi vì đường xa, di chuyển 
nhiều, tôi và các thành viên đã cố 
gắng hết sức nhằm giúp người dân 
vượt qua thời điểm khó khăn này”, 
anh Tuấn chia sẻ.

Từ năm 2020 đến nay, anh 
Mậu Tuấn đã tham gia nhiều đợt 
cứu hộ, cứu trợ khi lũ lụt xảy ra 
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Năm 
2024, anh Tuấn phối hợp với 
chính quyền huyện Vĩnh Linh (cũ) 
xuyên đêm kịp thời di dời hơn 20 
người bị mắc kẹt do lũ lụt ở các 

nơi nguy hiểm, giáp sông Sa Lung 
đến nơi an toàn.  Trong đợt đại 
dịch Covid-19, anh Tuấn đã thành 
lập nhóm “Chia sẻ yêu thương 
Quảng Trị”, hưởng ứng lời kêu gọi 
toàn dân phòng, chống đại dịch 
Covid-19 của Tổng Bí Thư Nguyễn 
Phú Trọng và Mặt trận các cấp, 
với vai trò là nhóm trưởng, anh đã 
kêu gọi, vận động nhiều tổ chức, 
cá nhân chung tay ủng hộ Nhân 
dân miền Nam và các tỉnh lân cận 
gần 100 triệu đồng tiền mặt; hơn 
250 tấn hàng. Dưới sự giám sát và 
phối hợp của một số cơ quan, đơn 
vị, anh Tuấn vận động được 100 
triệu đồng để hỗ trợ xăng xe, thức 
ăn, nước uống cho người dân trên 
hành trình trở về quê ngang qua 
địa bàn tỉnh Quảng Trị (cũ). Anh 
cũng đã kêu gọi tài trợ 500 triệu 
đồng để khoan 2 giếng nước sạch 
tại huyện Đakrông (cũ), 1 giếng 
nước sạch tại huyện Hướng Hóa 
(cũ), hỗ trợ xây mới và sửa chữa 4 
căn nhà tại TP. Đông Hà (cũ)...

Hoạt động nhân đạo, thiện 
nguyện của anh Tuấn trong 
những năm qua không những kịp 
thời giúp đỡ cộng đồng lúc gặp 
khó khăn, hoạn nạn, mà còn góp 
phần lan tỏa hình ảnh, lối sống 
đẹp trong xã hội.       

Với những đóng 
góp tích cực, ý nghĩa 
của mình, anh Nguyễn 
Mậu Anh Tuấn đã 
nhận được nhiều danh 
hiệu khen thưởng cao 
quý. Trong đó, chỉ 
tính riêng giai đoạn 
2020-2025, anh được 
Bộ Công an tặng kỷ 
niệm chương Bảo vệ 
An ninh Tổ quốc; được 
bình chọn là điển hình 
tiên tiến giai đoạn 
2015-2020 TP. Đông Hà 
(cũ) và điển hình tiên 
tiến giai đoạn 2020-
2025 phường Nam 
Đông Hà.Anh Mậu Tuấn cõng một người già ở tỉnh Thái Nguyên từ vùng ngập sâu 

ra địa điểm an toàn- Ảnh: NVCC
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Nhân lên những nghĩa cử 

cao đẹp
Với mong muốn giúp đỡ những người 

nghèo khó, 18 năm qua, chị Trần Thị Ly (SN 
1973), Bí thư Chi bộ thôn Trường Kỳ, Chủ tịch 
Hội Chữ thập đỏ lâm thời xã Vĩnh Hoàng đã 
vận động, hỗ trợ hàng trăm hộ gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, tai nạn, rủi ro 
đột xuất trên địa bàn, đồng thời tham gia 
hiến máu nhiều lần để mang lại sự sống 
cho người bệnh. Với những thành tích xuất 
sắc trong công việc, năm 2024, chị Ly được 
Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về 
gương điển hình trong học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 � SỸ HOÀNG

Mở "thùng quỹ tiết kiệm" giúp dân
Căn nhà nhỏ của chị Trần Thị 

Ly nằm ở đầu thôn Trường Kỳ. 
Khi tôi đến thăm, chị đang tỉ mẩn 
sắp xếp lại những tấm bằng khen, 
giấy chứng nhận hiến máu từ 
năm 2007 đến nay. Trò chuyện 
với chúng tôi, chị Ly cho biết, từ 
năm 2011, với vai trò là Chủ tịch 
Hội Chữ thập đỏ xã Vĩnh Tú (nay là 
xã Vĩnh Hoàng), chị thường xuyên 
đến các khu dân cư trên địa bàn, 
tận mắt chứng kiến nhiều gia đình 
có hoàn cảnh khó khăn, khi đau 
ốm, tai nạn đột xuất phải “chạy 
đôn, chạy đáo” vay mượn khắp 
nơi. Từ thực tế đó, ý tưởng mở 
“thùng quỹ tiết kiệm” tại khu dân 
cư để hỗ trợ trực tiếp các gia đình 
có hoàn cảnh khó khăn lóe lên 
trong suy nghĩ của chị. 

Không lâu sau, nhiều "thùng 

quỹ tiết kiệm" được đặt tại các 
trung tâm học tập cộng đồng của 
các thôn trên địa bàn xã Vĩnh Tú 
(cũ) để người dân tham gia đóng 
góp. Cứ mỗi quý, "thùng quỹ tiết 
kiệm" được mở một lần với sự 
chứng kiến của người dân trong 
khu dân cư. Số tiền người dân 
đóng góp sẽ được trao trực tiếp 
cho các gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn khi đau ốm, tai nạn đột 
xuất… Chỉ tính riêng trong 5 năm, 
từ 2020-2025, các khu dân cư đã 
mở "thùng quỹ tiết kiệm" với số 
tiền 77 triệu đồng để hỗ trợ trực 
tiếp cho nhiều hộ gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn bị ốm đau, 
tai nạn đột xuất.

Trong cuộc vận động “Mỗi tổ 
chức, mỗi cá nhân gắn với một 
địa chỉ nhân đạo”, chị Trần Thị Ly 
có nhiều cách làm sáng tạo, thiết 
thực. Theo đó, chị đã tiến hành 
khảo sát, lập hồ sơ các đối tượng 

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
cần được trợ giúp, bao gồm hộ 
nghèo, trẻ mồ côi, người già neo 
đơn, người đơn thân, nạn nhân 
chất độc da cam, người khuyết 
tật. Giới thiệu các địa chỉ nhân đạo 
với các tổ chức, cá nhân, doanh 
nghiệp và tạo sự gắn kết bền vững 
giữa các bên.  Nhờ vậy 5 năm qua, 
chị Ly đã khảo sát, kết nối và vận 
động, kêu gọi được 23 lượt tổ 
chức và 21 lượt cá nhân nhận bảo 
trợ cho 94 lượt địa chỉ nhân đạo 
thường xuyên hàng tháng với thời 
gian từ 1-18 năm.

Từ năm 2020 đến nay, khi đảm 
nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch uỷ 
ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Tú, 
kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã 
Vĩnh Tú (cũ) và bây giờ là Bí thư 
Chi bộ thôn Trường Kỳ, Chủ tịch 
Hội Chữ thập đỏ lâm thời xã Vĩnh 
Hoàng, chị Ly đã chủ động kết nối, 
kêu gọi sự đóng góp của các tổ 

Chị Trần Thị Ly tham gia hiến máu cứu người� - Ảnh: NVCC
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Nhân lên những nghĩa cử 

cao đẹp
chức, cá nhân với số tiền 450 triệu 
đồng để giúp đỡ 572 lượt người 
có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, 
tai nạn, rủi ro đột xuất trên địa bàn 
xã. Bên cạnh đó, chị Ly cùng với 
uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Tú 
(cũ) vận động cán bộ, công chức 
và người dân thực hiện quỹ “Vì 
người nghèo”. Từ nguồn quỹ này 
đã tiến hành xây dựng và sửa chữa 
8 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ 51 lượt 
hộ gia đình nghèo mua cây, con 
giống để phát triển sản xuất với 
tổng số tiền 230 triệu đồng…

Hiến tặng mô, tạng khi qua đời
 Chị Trần Thị Ly nhớ lại, lần 

đầu tiên chị tham gia hiến máu là 
khoảng năm 2007. Khi ấy, chị Ly 
đang làm Chủ tịch Hội Chữ thập 
đỏ xã Vĩnh Tú (cũ), có lần Bệnh 
viện  huyện Vĩnh Linh (nay là Bệnh 
viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh) có 
ca phẫu thuật cần người hiến máu, 
chị Ly đã nhanh chóng có mặt. Sau 
khi hiến máu xong, chị Ly cảm thấy 
trong người vẫn khỏe mạnh, đặc 
biệt là tinh thần thoải mái và hạnh 
phúc vì đã làm được một việc có 
ích cho cộng đồng. Đến nay, chị 
Trần Thị Ly đã có 47 lần tham gia 

hiến máu, tiểu cầu cấp cứu ở các 
cơ sở y tế với số lượng 23.100ml 
máu. Không chỉ bản thân mà chị 
còn vận động các thành viên trong 
gia đình cùng tham gia hiến máu, 
tiểu cầu cứu người.

“Trong 18 năm tham gia hiến 
máu, đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi 
buổi chiều ngày 26/9/2016. Hôm 
ấy, vừa đi làm về thì tôi nhận điện 
thoại từ bệnh viện rằng có ca sinh 
khó cần được hiến máu. Không 
suy nghĩ nhiều, tôi lập tức có mặt 
để hiến máu cứu sản phụ. Bẵng đi 
một thời gian, mới đây tình cờ tôi 
về thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hoàng 
và gặp lại chính thai phụ sinh khó 
cách đây 9 năm. Khi vừa bước 
chân đến hiên nhà, một cháu bé 
chạy đến ôm chầm lấy tôi như 
người thân lâu ngày gặp lại. Qua 
trò chuyện mới biết, cháu tên là 
Nguyễn Thị Khánh Ly, là đứa trẻ 
được sinh ra bởi sản phụ được 
tôi hiến máu năm nào. Gia đình 
đã  lấy tên tôi để đặt tên cho cháu 
như một sự tri ân”, chị Ly chia sẻ.

Với tâm niệm sống hiến máu, 
chết hiến tặng mô, tạng, chị Ly 
cùng chồng đã đăng ký hiến tặng 
mô, tạng sau khi qua đời. Chị Ly 

cho biết, hiện chị đã đăng ký và 
được Trung tâm Điều phối quốc 
gia cấp thẻ. Cho đi là nhận lại, 
chị Ly mong sẽ để lại nụ cười cho 
những bệnh nhân tiếp nhận mô, 
tạng do mình hiến tặng.

“Chị Trần Thị Ly là cán bộ 
bán chuyên trách hết sức tận 
tâm, tận tụy, nhiệt huyết với 
công việc. Chị cũng là một 
trong những điển hình tiêu 
biểu trong phong trào hiến 
máu tình nguyện của huyện 
Vĩnh Linh (cũ). Chị cùng với 
người thân trong gia đình 
tham gia hiến tiểu cầu tại 
Bệnh viện Trung ương Huế để 
góp phần cứu chữa cho các 
bệnh nhân hiểm nghèo. Trong 
quá trình thực hiện nhiệm vụ 
được giao trên từng lĩnh vực, 
chị Ly đã có nhiều hoạt động 
hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình 
hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn xã”, Phó Bí thư Thường 
trực Đảng ủy xã Vĩnh Hoàng 
Nguyễn Thùy Dương cho biết.

Chị Trần Thị Ly (bên trái) trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: NVCC
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Hành trình nghẹt thở 
giữa sóng dữ

Khoảng 5 giờ sáng ngày 
28/9/2025, trong lúc ra biển tập 
thể dục, anh Thuận phát hiện 
một tàu cá bị mắc cạn, cách bờ 
khoảng 1,5km. Qua  các bản tin 
dự báo thời tiết, anh biết chẳng 
bao lâu nữa, sóng gió sẽ nổi lên 

dữ dội. Lúc này, rất đông người 
dân cũng đã đổ xuống bờ biển 
xem tình hình. Anh lập tức trao 
đổi nhanh với cán bộ Đồn Biên 
phòng hỗ trợ thêm 2-3 người 
để ra biển cứu người. Tuy nhiên, 
không chờ đợi lâu, anh vội chạy 
về lấy thuyền của mình đang 
neo đậu ở âu tàu Phó Hội (phía 
Nam cầu Cửa Việt). Trên đường 
đi, gặp Trung tá Trần Văn Hiệu, 

cán bộ Công an xã Cửa Việt, anh 
Thuận mở lời: “Anh đi cùng tôi 
cứu người nhé!”. Không chút đắn 
đo, Trung tá Hiệu gật đầu đồng ý. 
Đến cảng phía Bắc cầu Cửa Việt, 
hai người gặp anh Võ Văn Dũng 
và cùng rủ nhau lên thuyền.

Ba người trên một con thuyền 
nhỏ 60CV, đối mặt với biển động 
dữ dội. “Ban đầu, ai cũng lo lắng. 
Nhưng khi nhìn thấy những 
bóng người chới với trên con tàu 
gặp nạn, nỗi sợ tan biến, chúng 
tôi quyết tâm phải cứu cho bằng 
được”, anh Thuận kể.

Trong mưa gió gầm gào, chiếc 
thuyền đánh cá nhỏ do anh Thuận 
điều khiển lao vào giữa biển dữ. 
Tàu bị nạn cách bờ 1,5km, lại mắc 
sát kè đá, sóng vỗ liên hồi. Giữa 
thuyền anh Thuận và tàu bị nạn 
có một bờ kè bê tông chắn sóng 
như lưỡi hái, dễ khiến thuyền va 
chạm vào. Trung tá Hiệu dùng 
kỹ thuật tung dây cứu hộ: Buộc 
phao vào dây rồi quăng qua, kết 
nối giữa 2 tàu. Anh Dũng nhảy 
xuống, ôm phao bơi về phía tàu 

Chuyện anh Thuận

Ngày 28/9/2025, khi cơn bão Bualoi đang áp sát bờ biển 
Quảng Trị, từng cơn sóng bạc gào thét dữ dội, có một người 
đàn ông đã bất chấp hiểm nguy, lao ra giữa sóng dữ để 
giành giật sự sống cho những người xa lạ. Đó là anh Nguyễn 
Ngọc Thuận (42 tuổi), ngư dân xã Cửa Việt.

cứu ngườicứu người

 � TRẦN TUYỀN

Thuyền của anh Thuận (bên phải) Thuyền của anh Thuận (bên phải) 
ra ứng cứu tàu cá gặp nạn mắc cạn ra ứng cứu tàu cá gặp nạn mắc cạn 
--Ảnh:Ảnh: X.THẾ X.THẾ

Anh Thuận trên chiếc thuyền nhỏ đã cứu nhiều người gặp nạn trên biển -Ảnh: T.TUYỀN
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gặp nạn. Trong khi đó, anh Thuận 
cố giữ thuyền ổn định, “dìu” theo 
từng con sóng để tránh dây quấn 
vào chân vịt.

Ở phía tàu gặp nạn, từng người 
nhảy xuống biển, ôm phao, nắm 
dây rồi bơi theo dọc sợi dây giữa 
những con sóng cao vút. Cứ 
như thế, 7 người liên tiếp được 
chuyển qua thuyền anh Thuận, 
rồi đưa trở về bờ. Thời gian từ lúc 
thuyền của anh Thuận ra cứu nạn 
đến khi đưa các ngư dân vào bờ 
an toàn kéo dài khoảng 1,5 giờ 
đồng hồ. “Chúng tôi biết nguy 
hiểm, nhưng nhìn thấy ngư dân 
chới với giữa sóng dữ thì không 
thể quay lưng. Tình huống này 
chỉ còn cách quyết tâm và hết sức 
bình tĩnh để phối hợp”, Trung tá 
Hiệu cho hay.

“Vừa đưa được 7 người vào đất 
liền, chúng tôi tiếp tục ra biển 
cứu nhóm thứ hai, 3 người còn 
mắc kẹt trên một chiếc tàu khác. 
Tuy nhiên, khi ra được một đoạn 
thì tôi nhìn thấy chiếc tàu thứ hai 
chìm dần rồi biến mất giữa biển. 
Có một người đứng trên cột đèn 
cách đó không xa. Sóng to, gió 
lớn dần, phương tiện nhỏ không 
có khả năng tiếp cận nên chúng 
tôi buộc lòng quay lại đất liền”, 
anh Thuận nói thêm.

Lan tỏa ngọn sóng yêu thương
Tính đến nay, anh Thuận đã 

gắn bó với nghề biển gần 30 
năm. Trong những năm tháng đi 
biển, anh từng 5 lần cứu người 
gặp nạn, đưa được 12 người về 
bờ an toàn. “Thấy ai gặp nạn là 
tôi cứu thôi. Nhiều người bảo tôi 
dại, thậm chí gọi là điên. Nhưng 
tôi nghĩ nếu mình ở trong hoàn 
cảnh đó, chắc chắn cũng mong 
có người ra tay cứu giúp”, anh 
Thuận tâm sự.

Chị Trần Thị Huyền, vợ anh 
Thuận, chia sẻ: “Anh ấy đi cứu 
người mà không báo trước. Ở 
nhà, tôi rất lo lắng. Nhưng khi 

nghe tin 7 người được cứu sống, 
tôi mừng rơi nước mắt. Hễ thấy 
ai gặp nạn là anh ấy đi cứu ngay, 
không bao giờ do dự”.

Chủ tịch UBND xã Cửa Việt Lê 
Văn Thông khẳng định: “Hành 
động cứu người của anh Thuận 
và đồng đội là tấm gương sáng 
về tinh thần nhân ái, trách nhiệm 
với cộng đồng. Trong thời khắc 
hiểm nguy, họ đã đặt sinh mạng 
người khác lên trên bản thân 
mình. Vợ anh Thuận làm nghề 
thu mua ve chai, lại mang bệnh 
hiểm nghèo. Gia đình anh thuộc 
diện hộ nghèo 4 năm nay. Với 
nguồn thu nhập không ổn định, 
vợ chồng anh nuôi 4 đứa con ăn 
học. Thế nhưng chưa bao giờ 
anh tính toán thiệt hơn”.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, 
chính quyền địa phương đã 
tuyên dương và thưởng nóng 
cho anh Thuận, anh Dũng và 
Trung tá Trần Văn Hiệu. Công 
an xã còn nhận con trai út của 
anh Thuận làm con nuôi, hỗ trợ 
học tập. Đồng thời địa phương 
đã hoàn tất hồ sơ để đề nghị 

cấp trên xem xét khen thưởng. 
Nhưng với anh Thuận, phần 
thưởng lớn nhất chính là những 
sinh mạng được cứu về từ tay tử 
thần. Mỗi lần ra biển, anh Thuận 
vẫn mong có một con thuyền 
lớn hơn, một chiếc máy khỏe 
hơn để có thể cứu được nhiều 
người hơn. Đó không phải là 
ước mơ cho riêng bản thân anh, 
mà là khát vọng để giúp những  
ngư dân khác cùng vươn khơi 
bám biển.

Giữa cơn bão dữ, có người 
chọn đứng nhìn, có người chọn 
lùi bước, nhưng cũng có những 
người không ngần ngại lao mình 
vào hiểm nguy để cứu người. 
Anh Nguyễn Ngọc Thuận là một 
trong số ấy, một ngư dân nghèo, 
một người chồng, người cha với 
bao lo toan cơm áo, nhưng trái 
tim luôn rộng mở.

Ở vùng biển Cửa Việt, những 
cơn sóng bạc đầu vẫn ngày ngày 
vỗ bờ. Và, có một điều chắc chắn 
rằng, ngọn sóng yêu thương 
từ những con người như anh 
Thuận sẽ còn lan tỏa mãi.

 Dẫu cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng anh Thuận luôn sẵn lòng cứu người khi gặp hoạn nạn - Ảnh: T.TUYỀN
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“Còn sức khỏe, tôi còn cưu mang học sinh nghèo”, đó là tâm niệm giản dị nhưng chứa đựng 
tình yêu thương bao la của bà Trần Thị Mác đối với các em học sinh đồng bào dân tộc Vân Kiều. 
Hơn ba thập kỷ qua, căn nhà nhỏ của bà đã trở thành mái nhà chung đặc biệt, nơi cưu mang và 
chắp cánh ước mơ cho hơn 50 học sinh nghèo ở xã miền núi Trường Sơn.

Mái nhà chung 
của học sinh nghèo 

Nơi chắp cánh ước mơ
Ngôi nhà của bà Mác nằm cuối 

con ngõ nhỏ ở thôn Xuân Dục 
2, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng 
Trị. Hơn 30 năm nay, ngôi nhà 
này lúc nào cũng rộn ràng tiếng 
cười và những bữa cơm đạm bạc 
nhưng đầy nghĩa tình. Từ những 
ngày đầu tiên, học trò miền núi xã 
Trường Sơn đã gọi bà bằng cái tên 
trìu mến, kính trọng: “Mệ Mác”.

Tình thương ấy bắt nguồn từ 
một lý tưởng kiên cường, ấm áp 
nghĩa tình. Bà Mác sinh ra trong 
gia đình có cha là liệt sĩ. Tuổi trẻ, 
bà từng tham gia hoạt động cách 
mạng, vận chuyển lương thực 
trên tuyến đường Trường Sơn ác 
liệt. Tinh thần cống hiến và tình 

yêu quê hương, đất nước ấy đã 
thấm sâu vào máu thịt bà.

Sau ngày đất nước thống nhất, 
bà ngược dòng Long Đại lên buôn 
bán, trao đổi sản vật với bà con 
Vân Kiều, xã Trường Sơn. Qua 
những lần trò chuyện, bà Mác biết 
nhiều học sinh ở đây sau khi học 
xong lớp 9 phải nghỉ học vì trường 
THPT ở xa, cách trở. Không ít em, 
do gia đình nghèo, không có tiền 
thuê trọ, việc học tập vì thế mà 
dang dở.

Bản thân bà Mác cũng có tuổi 
thơ cơ cực, nên bà thấu hiểu hơn 
ai hết những gian khó mà các 
cháu học sinh phải trải qua. Bà 
bàn bạc với chồng, bố trí chỗ ở 
và cưu mang những học sinh có 

hoàn cảnh khó khăn về học dưới 
xuôi. Từ đó, căn nhà của bà Mác 
trở thành mái ấm và nơi chắp 
cánh ước mơ của nhiều thế hệ học 
trò nghèo.

Không chỉ cho các cháu chỗ 
ngủ, bà Mác còn lo toan mọi thứ 
như một người bà thực thụ. Bà 
đi chợ, nấu nướng, chuẩn bị bữa 
cơm gia đình đạm bạc nhưng đủ 
đầy, chỉ bảo các cháu từ việc học 
tập đến lời ăn tiếng nói, cách đối 
nhân xử thế. Các học sinh ở đây 
được bà xem như con cháu ruột 
thịt, luôn được chăm sóc tỉ mỉ.

Em Võ Thị Uyển Nhi, thôn Long 
Sơn, xã Trường Sơn chia sẻ: “Em đã 
ở nhà mệ Mác được 3 năm nay. Mệ 
luôn thương yêu, đùm bọc, xem 

 � LAN CHI

Bà Trần Thị Mác 
luôn quan tâm, 
động viên 
các cháu học sinh 
trong học tập 
- Ảnh: L.C
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chúng em như con cháu trong 
nhà. Hàng ngày, mệ đi chợ nấu 
ăn cho cả nhà, chỉ bảo chúng em 
những lời hay lẽ phải trong cuộc 
sống. Mệ luôn động viên chúng 
em cố gắng học tập để không phụ 
lòng cha mẹ và trở thành những 
người có ích cho xã hội”.

Tiếng cười, tiếng chuyện trò 
rôm rả của các em chính là niềm 
vui, là động lực giúp bà vượt qua 
những mất mát trong cuộc đời. 
Nỗi đau tột cùng đến với bà khi 
người chồng và người con trai duy 
nhất lần lượt qua đời vì bạo bệnh 
và tai nạn. Thế nhưng, bà Mác nén 
đau thương, dành hết tình cảm 
để chăm sóc, yêu thương cho các 
cháu học sinh mà bà cưu mang.

Quả ngọt
từ sự hy sinh thầm lặng

Ghé thăm nhà bà Mác vào buổi 
xế chiều. Trong căn nhà nhỏ, bà 
đang cặm cụi nhặt từng cọng rau, 
chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.

“Những ngày đầu mới về nhập 
học, em rất lo lắng khi phải xa 
vòng tay của ba mẹ. Nhưng với 
sự giúp đỡ, chỉ dạy của bà và các 
anh chị, em đã nhanh chóng hòa 
nhập và chăm chỉ học tập. Em 
cảm thấy may mắn và biết ơn khi 
được sống, học tập trong tình 
yêu thương của mọi người”, em 
Trương Nguyễn Bảo Trinh, thôn 
Long Sơn, xã Trường Sơn chia sẻ.

Hiện tại, bà Mác đang nhận nuôi 
6 học sinh ở xã Trường Sơn, trong 
đó 3 em chuẩn bị tốt nghiệp THPT. 
Lứa học sinh này ra trường lại có 
lứa khác đến xin ở trọ. Ngôi nhà 
của bà Mác chưa lúc nào ngớt tiếng 
cười nói. Nhiều thế hệ học sinh sau 
khi học xong, đi làm, lập gia đình... 
thỉnh thoảng vẫn quay về thăm 
căn nhà xưa, thăm lại người bà đã 
cưu mang họ suốt nhiều năm.

“Các cháu đều rất chăm ngoan 
và chăm chỉ học hành. Nhiều cháu 
có hoàn cảnh rất đáng thương. 
Các cháu xem tôi như người bà 
của mình nên cuộc sống tuy khó 
khăn nhưng tôi luôn cố gắng để 
chăm sóc các cháu trong điều kiện 
tốt nhất có thể. Cứ có đứa nào tốt 
nghiệp cấp 3 là tôi rất mừng, để 
các cháu vào cao đẳng, đại học, 
tương lai còn về xây dựng quê 
hương”, bà Mác thổ lộ.

Sự hy sinh thầm lặng của bà 
Mác đã mang lại quả ngọt. Hàng 
chục thế hệ học sinh đã trưởng 
thành dưới mái nhà này. Nhiều em 
đã đỗ đạt vào những ngôi trường 
chuyên nghiệp, trở thành kỹ sư, 
giáo viên, rồi quay trở về bản làng, 
dùng trí tuệ và sức lực của mình 
để xây dựng quê hương.

Mỗi tấm bằng tốt nghiệp của 
các cháu chính là “Huy chương 
cao quý nhất” mà bà Mác nhận 
được. Những hạt giống bà gieo đã 
nảy mầm tươi tốt, chắp cánh cho 
những ước mơ vượt qua đại ngàn. 
Dẫu tuổi cao, sức yếu và cuộc 

sống còn nhiều khó khăn, bà Mác 
vẫn kiên định: “Tôi còn sống, còn 
sức khỏe là còn đón các cháu về 
ở”. Bà vẫn âm thầm giúp đỡ, hỗ trợ 
các em học sinh có nơi ăn chốn ở 
bình yên trong suốt chặng đường 
học tập đầy thử thách.

Bí thư Đảng ủy xã Trường 
Ninh Trần Quang Minh cho hay: 
“Những việc làm của bà Trần Thị 
Mác suốt hơn ba thập kỷ qua rất 
đáng ngưỡng mộ. Bà không chỉ 
là một người dân gương mẫu, mà 
còn là một đảng viên với gần 60 
năm tuổi Đảng, luôn giữ trọn lời 
thề cống hiến. Tấm lòng nhân ái, 
sự hy sinh thầm lặng của bà đã 
lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong 
cộng đồng, góp phần quan trọng 
vào sự nghiệp giáo dục và xây 
dựng quê hương. Bà là tấm gương 
sáng về tình người, xứng đáng để 
mọi người học tập và noi theo”.

Căn nhà nhỏ của bà Trần Thị Mác là nơi ở miễn phí của nhiều thế hệ học trò nghèo xã Trường Sơn - Ảnh: L.C

Trước tấm lòng cao đẹp 
của bà Trần Thị Mác, chính 
quyền địa phương đã kêu 
gọi vận động xây dựng cho 
bà ngôi nhà kiên cố, vững 
chãi để phòng tránh mưa 
bão và cho các cháu học 
sinh Trường Sơn có chỗ 
ở khang trang, sạch đẹp 
hơn. Ngôi nhà có diện tích 
60m2 với tổng trị giá 300 
triệu đồng.
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Người công nhân 
		  "hiểu thông, làm tốt"

“Gương mẫu, nhiệt tình, trách 
nhiệm, tận tụy với công việc, 
với đơn vị…”, đó là lời nhận xét 
của cán bộ, đảng viên và công 
nhân tại Đội sản xuất số 5 (Đội 
5), Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 
79 (KTQP 79) khi nhắc đến anh 
Ngô Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp 
hành Công đoàn bộ phận, công 
nhân Đội 5. Anh được đánh giá 
là một công nhân “hiểu thông, 
làm tốt” của đơn vị, luôn hoàn 
thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, kế 
hoạch được giao.

Vững tâm, bền chí, 
việc khó đều thành

 Sinh ra và lớn lên trong một gia 
đình nông dân nghèo ở xã Dương 
Thủy, huyện Lệ Thủy (cũ), nay là xã 
Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị, hơn ai hết 
anh Ngô Văn Dũng sớm thấu hiểu 
giá trị của sức lao động và nghị lực 
vươn lên trong cuộc sống. Năm 
2010, như bao thanh niên nông 
thôn khác, anh lên đường tham 
gia nghĩa vụ quân sự tại Trung 
đoàn 996, Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh. Trong môi trường quân ngũ, 
với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, 
anh Dũng được cử đi học lớp Tiểu 
đội trưởng và tiếp tục hoàn thành 
khóa sĩ quan dự bị tại Quân khu 4.

Năm 2012, sau khi hoàn thành 
nghĩa vụ quân sự trở về địa 
phương, từ cái “duyên” với bộ 
đội Cụ Hồ, anh Dũng trở thành 
công nhân thuộc Đội 5, Đoàn 
KTQP 79, gắn bó với nghề chăm 

sóc và khai thác cây cao su.
Theo chia sẻ của anh Ngô Văn 

Dũng, Đoàn KTQP 79 thành lập 
năm vào 2005, tại huyện Sa Thầy, 
tỉnh Kon Tum (cũ). Tháng 8/2009, 
đơn vị hành quân về đứng chân 
tại vùng rừng núi phía Tây huyện 
Lệ Thủy (cũ), thực hiện sứ mệnh 
được Quân đội, Binh đoàn 15 giao 
phó là phát triển kinh tế-xã hội 
gắn liền với củng cố quốc phòng-
an ninh, thế trận quốc phòng 
toàn dân ở 3 xã Ngân Thủy, Kim 
Thủy, Lâm Thủy, thuộc huyện Lệ 
Thủy (cũ)-là địa bàn sinh sống của 
phần lớn đồng bào dân tộc thiểu 
số Bru-Vân Kiều. Qua 16 năm xây 
dựng, phát triển, Đoàn KTQP 79 
trở thành “điểm tựa” vững chắc 
giữa núi rừng Trường Sơn, cùng 
với Đảng bộ, chính quyền tỉnh 
Quảng Trị chăm lo ngày một tốt 
hơn đời sống Nhân dân khu vực 
phía Tây Quảng Trị.

Những ngày đầu làm công nhân 

tại Đoàn KTQP 79, anh Dũng gặp 
muôn vàn khó khăn khi đường sá 
đi lại cách trở; khí hậu, thời tiết 
khắc nghiệt; kỹ thuật chăm sóc, 
khai thác cao su theo kiểu “tay 
không bắt giặc” vì anh chưa được 
học, chưa từng biết. Nhưng với sự 
chỉ dẫn tận tình, “bắt tay, chỉ việc” 
của đồng chí, đồng đội trong đơn 
vị, cùng với sự kiên trì học hỏi, 
trau dồi kỹ năng, rèn luyện sự tỉ 
mỉ trong từng đường cạo, tiết 
kiệm từng giọt mủ, quyết tâm 
nâng cao năng suất, chất lượng 
sản phẩm..., anh đã trở thành một 
công nhân lành nghề.

Năm 2013, anh Dũng bén 
duyên rồi xây dựng gia đình với 
chị Nguyễn Thị Hồng Giang, cũng 
là công nhân Đội 5. “Đất lành 
chim đậu”, hai vợ chồng quyết 
tâm gắn bó lâu dài với Đoàn 
KTQP 79, chăm sóc 8,7ha cao su 
kiến thiết cơ bản. Đến năm 2020, 
khi diện tích cao su bước vào khai 

 � THANH LONG

Anh Ngô Văn Dũng, công nhân Đoàn KTQP 79- Ảnh: KTQP 79
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thác, vợ chồng anh chị được giao 
đảm nhận hơn 6 phần cạo.

Nhờ sự tận tụy và tinh thần 
trách nhiệm, sản lượng cao su 
do gia đình anh Dũng đảm nhận 
luôn vượt kế hoạch từ 10%-15% 
mỗi năm, không chỉ góp phần 
vào thành tích chung của Đội 5 
mà còn tạo thu nhập ổn định cho 
gia đình từ xuất phát điểm 4-5 
triệu đồng/tháng lúc ban đầu, 
tăng lên 11-12 triệu đồng/tháng 
vào năm 2024, có thời điểm 
đạt 14 triệu đồng/tháng. Ngoài 
ra, gia đình anh Dũng còn chú 
trọng phát triển mô hình kinh 
tế gia đình với 8 con bò, trồng 
keo tràm, thả cá, nuôi lợn và gia 
cầm... cho thu nhập ổn định trên 
60 triệu đồng/năm. Năm 2023, 
anh Ngô Văn Dũng đạt danh hiệu 
“Bàn tay vàng” tại hội thi thợ giỏi 
khai thác mủ cao su cấp đội do 
Đoàn KTQP 79 tổ chức.

Nêu gương sáng
“Giỏi trong lao động sản xuất, 

mẫu mực, tích cực tham gia các 
phong trào thi đua; đoàn kết 
giúp đỡ đồng đội, vận động quần 
chúng và đóng góp quan trọng 

vào việc xây dựng chi bộ, đơn vị 
vững mạnh”- đó là nhận xét của 
đại úy Quân nhân chuyên nghiệp 
Đặng Quốc Cường, Bí thư Chi 
bộ, Đội phó Đội 5 về thượng úy, 
sĩ quan dự bị Ngô Văn Dũng.“Dù 
điều kiện gia đình khó khăn, sống 
xa quê, con cái còn nhỏ, nhưng 
đồng chí Ngô Văn Dũng luôn 
ổn định tư tưởng, yên tâm công 
tác, tích cực thi đua lao động sản 
xuất, thực hiện đúng quy trình kỹ 
thuật chăm sóc và khai thác mủ 
cao su, đi đầu trong mọi nhiệm 
vụ, trở thành tấm gương mẫu 
mực không những trong đội sản 
xuất mà cả trong toàn đơn vị”, 
ông Cường cho biết.

Anh Ngô Văn Dũng chia sẻ: 
Những năm tháng trong môi 
trường quân đội đã rèn luyện 
cho bản thân tôi tinh thần trách 
nhiệm, tận tụy trong mọi việc, 
mọi lúc, mọi nơi. Vì thế, dù làm 
bất cứ việc gì, tôi cũng luôn cố 
gắng tìm tòi, học hỏi, làm tốt 
nhất có thể. Luôn giữ vững và 
phát huy phẩm chất bộ đội Cụ 
Hồ với quyết tâm rèn luyện, 
phấn đấu, tu dưỡng không 
ngừng; lời nói phải đi đôi với 

việc làm, giữ vững ý chí chiến 
đấu, phát huy ưu điểm, khắc 
phục khuyết điểm để mỗi người 
trở nên tốt hơn, Đội 5 được tốt 
hơn và toàn đơn vị trở nên mạnh 
hơn. Tôi vẫn luôn ghi nhớ lời dạy 
của Bác: “Không có việc gì khó. 
Chỉ sợ lòng không bền...!”.

Những nỗ lực bền bỉ, 
cống hiến của anh Ngô 
Văn Dũng đã được ghi 
nhận qua nhiều phần 
thưởng cao quý: 6 năm 
liên tục (2018-2024) đạt 
danh hiệu đảng viên hoàn 
thành xuất sắc nhiệm 
vụ; 6 năm đạt danh hiệu 
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 
Bằng khen của Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng (2021); 
Bằng khen của Đảng ủy 
Binh đoàn 15 (2020-2024); 
Bằng khen của Bộ Tư lệnh 
Binh đoàn 15 tại Đại hội 
Thi đua Quyết thắng giai 
đoạn 2019-2024…

Không những bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, Đoàn KTQP 79 cùng Binh đoàn 15 còn thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội trên địa 
bàn miền núi� - Ảnh: T.LONG
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trên đất gò đồi
Năm 1994, cựu chiến binh Bế 

Văn Mai, ở tổ dân phố (TDP) Phú 
Quý, xã Nam Trạch, xin nhận 23 
ha đất gò đồi để trồng cây cao 
su, hồ tiêu, nuôi bò, vươn lên làm 
giàu. Thế nhưng, sau trận bão 
năm 2013, ông lại trắng tay vì cao 
su gãy đổ, mủ rớt giá. Không chịu 
khuất phục, ông tiếp tục đầu tư 
trồng cây ăn quả và phát triển 
chăn nuôi. Sau 12 năm, người cựu 
chiến binh ấy đã trở thành tỉ phú.

Tỉ phú

Giàu lên nhờ cây cao su
Tiếp chuyện tôi trong ngôi nhà 

khang trang ở TDP Phú Quý, ông 
Bế Văn Mai bắt đầu câu chuyện. Bố 
ông là người dân tộc Nùng, ở tỉnh 
Cao Bằng. Sau khi tham gia kháng 
chiến chống Pháp, ông theo vợ về 
tỉnh Quảng Bình (cũ) sinh sống. 
Theo chân bố, năm 1978, chàng 
trai người Nùng lên đường nhập 
ngũ tại Lữ đoàn 215, Bộ Tư lệnh 
Tăng thiết giáp. Đến năm 1982, 
xuất ngũ về, ông lập gia đình, làm 
công nhân lái máy cày tại Nông 
trường Việt Trung. Ngày đó, cuộc 
sống gia đình ông vô cùng khó 
khăn, thiếu thốn khi 2 người con 
lần lượt ra đời, anh em ruột thịt 
cũng không ai khá giả.

Năm 1994, khi Nhà nước có chủ 
trương phủ xanh đất trống đồi 
trọc, ông Mai làm đơn xin nhận 2 
quả đồi, với tổng diện tích 23 ha 
tại TDP Hữu Nghị (xã Nam Trạch) 
để trồng cao su. “Mỗi lần về quê 
Cao Bằng, tôi thấy người dân gùi 

từng bao đất lên núi đá vôi để 
trồng ngô. Còn mình ở đây có đất 
rộng, sao phải chịu đói nghèo. 
Khi tôi nhận 2 quả đồi đất hoang 
để sản xuất, còn rất nhiều bom 
đạn sau chiến tranh, người thân 
ai cũng lo lắng”, ông Mai chia sẻ.

Lúc đó, toàn bộ vốn liếng tích 
cóp được, ông đều đầu tư trồng 
cao su. Hai năm sau, vườn cây 
cao su của ông đã thành hình hài. 
Dưới tán rừng cao su, ông còn 
trồng thêm dưa hấu để có nguồn 
thu nhập trước mắt. Qua 6 năm, 
cây cao su cho thu hoạch, cũng 
từ đó, gia đình ông bắt đầu dần 
khấm khá. Ông Mai kể: “Thời đó, 
mủ cao su có giá trị lắm. Có ngày, 
gia đình tôi bán mủ thu về cả 
chục triệu đồng. Cũng nhờ cao su 
mà tôi làm được nhà cửa khang 
trang, dựng vợ, gả chồng và xây 
nhà cho các em và con cái mình 
đàng hoàng. Phần còn lại, tôi đầu 
tư cho người con trai cả du học và 
định cư tại Úc”.

Đứng dậy sau bão
Khi đang "ăn nên làm ra" thì trận 

bão năm 2013 ập đến, làm toàn 
bộ diện tích cây cao su của ông 
Mai bị gãy đổ. Giá cao su lại “tuột 
dốc” khiến  ông lâm vào khó khăn. 
Không chùn bước, ông trồng các 
loại cây như dứa, sắn nguyên liệu 
nhưng vì không mang lại hiệu quả 
kinh tế cao nên năm 2016, ông 
Mai đến phía Tây các tỉnh Hà Tĩnh, 
Nghệ An tham quan các mô hình 
trồng cam trên đất gò đồi. Sau đó, 
ông mua các giống cam V2, Khe 
Mây, lòng vàng về trồng thử trên 
diện tích khoảng 2 ha.

Bên trong trang trại, ông quy 
hoạch từng lô cam tách biệt với 
những lối đi rộng chừng 4-5m để 
tiện đi lại, vận chuyển phân bón, 
thu hoạch, áp dụng cơ giới thuận 
tiện, đồng thời hạn chế lây lan sâu 
bệnh. “Giữa những thảm cỏ, tôi 
đào hố trồng cam và bón phân 
cho cả cỏ. Khi cỏ lên cao, tôi dùng 
máy cắt, thân cỏ rải đều trên mặt 

 � XUÂN VƯƠNG

Vườn cam của ông Bế Văn Mai cho thu nhập tiền tỉ mỗi năm -Ảnh: X.V
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đất để vừa che phủ giữ ẩm đất, cỏ 
mục dần giúp bồi bổ hữu cơ cho 
đất, tạo môi trường thuận lợi cho 
vi sinh vật có lợi giúp cây phát 
triển. Quanh gốc cam, tôi bón 
phân hữu cơ, tưới nước nhỏ giọt 
để phân ngấm xuống nuôi cây, 
vừa tăng độ phì nhiêu cho đất”, 
ông Bế Văn Mai chia sẻ.

Nhờ chú trọng canh tác theo 
hướng hữu cơ, thân thiện với môi 
trường, nên vào mùa hè, nhất là 
những ngày nắng nóng kéo dài, 
vườn cam của ông Mai vẫn phát 
triển xanh tốt. Khi những lô cam 
ngọt đầu tiên được thu hoạch cho 
hiệu quả kinh tế cao, ông Mai tiếp 
tục mở rộng vườn theo quy trình 
canh tác đã chọn với diện tích 
tăng dần lên 4 ha, rồi 6 ha… chứ 
không tăng ồ ạt nhằm kiểm soát 
được quá trình canh tác.

Nhờ làm theo cách này, ông có 
thời gian cải tạo vườn, bảo đảm 
nhân công và có đủ sản phẩm 
bán ra thị trường. Trung bình mỗi 

năm, 6 ha cam cho thu hoạch 
khoảng 120 tấn quả. Giá bán cho 
các thương lái khoảng 20.000 
đồng/kg. Đặc biệt, nhờ canh tác 
theo hướng hữu cơ nên từ đầu 
vụ đã có nhiều thương lái đến đặt 
mua cam với số lượng lớn, không 
lo lắng đầu ra.

Không chỉ trồng cam trên vùng 
đất gò đồi, ông Mai còn trồng 1 
ha chanh, 2 ha cây tiêu, 2 ha sắn 
nguyên liệu, 0,5 ha cây lấy gỗ, đào 
1 ha ao nuôi cá, nuôi 500 con gia 
cầm/năm... Nhờ trồng, chăm sóc 
chu đáo nên các loại cây trồng, vật 
nuôi đều phát triển tốt, cho hiệu 
quả kinh tế cao. Với mô hình trang 
trại tổng hợp này, gia đình ông 
Mai thu lợi nhuận trên 2,1 tỉ đồng/
năm sau khi trừ chi phí.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN 
tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 
Quảng Trị Trần Tiến Sỹ cho biết: 
“Ông Bế Văn Mai là tấm gương 
nổi bật, gương mẫu, tiên phong 
trong phát triển kinh tế của địa 

phương. Không chỉ làm giàu cho 
bản thân, ông còn tích cực chia 
sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ 
giống cây trồng, vật nuôi, vốn cho 
các hộ nông dân trên địa bàn. Qua 
đó, góp phần lan tỏa phong trào 
nông dân thi đua sản xuất, kinh 
doanh giỏi, cùng nhau làm giàu 
tại địa phương”…

Cam của ông Mai được trồng theo hướng hữu cơ nên được thương lái đến tận vườn thu mua -Ảnh: X.V

Với sự nỗ lực bền bỉ khi 
biến vùng đất gò đồi cằn 
cỗi thành trang trại trù phú, 
ông Bế Văn Mai đã nhận 
được nhiều giấy khen, bằng 
khen của chính quyền và 
hội nông dân các cấp về 
thành tích xuất sắc trong 
sản xuất, kinh doanh giỏi. 
Năm 2025, ông Bế Văn Mai 
là 1 trong 3 nông dân của 
tỉnh Quảng Trị được tôn 
vinh danh hiệu “Nông dân 
Việt Nam xuất sắc”.



QUẢNG TRỊQUẢNG TRỊ4040

Nhà văn Nguyễn Khắc Phê 

“Quảng Trị - vùng đất hội tụ”

Khi nói đến Nguyễn Khắc Phê, 
bạn đọc không chỉ biết đến 
ông với tư cách một nhà văn 

mà còn là nhà quản lý văn nghệ có 
nhiều đóng góp cho sự nghiệp văn 
học nghệ thuật, báo chí. Sinh năm 
1939, quê ở Hà Tĩnh, sau năm 1975, 
ông vào Huế công tác và gắn bó lâu 
dài với đời sống văn học nghệ thuật 
nơi đây. Ông có hơn 25 đầu sách đủ 
thể loại đã xuất bản, được nhận Giải 
thưởng nhà nước về Văn học nghệ 
thuật năm 2013.

Ngoài sáng tác văn học, ông còn 
có nhiều bài viết phê bình văn học, 
tạp văn, góp phần tạo nên diện 
mạo văn nghệ, báo chí miền Trung 
giai đoạn sau 1975. Một số tác 
phẩm nổi bật của ông là các tiểu 
thuyết: “Đường giáp mặt trận”, “Chỗ 
đứng người kỹ sư”, “Miền xa kêu gọi”, 
“Những cánh cửa đã mở”, “Nếu được 
chết thay em”, “Thập giá giữa rừng 
sâu”, “Những ngọn lửa xanh”, “Biết 
đâu địa ngục thiên đường”… Ông 
còn có nhiều truyện ngắn, bút ký, 
tạp văn đăng trên các báo, tạp chí 
trung ương và địa phương. Tuyển 
tập “Quảng Trị-vùng đất hội tụ” tập 
hợp các ký chân dung của ông về 
Quảng Trị từ năm 1976 đến 2023.

Nhà văn Nguyễn Khắc Phê 
chia sẻ: “Bảy thập kỷ qua (tính từ 
20/7/1954), trong tâm thức hàng 
triệu người dân Việt cũng như bạn 
bè khắp năm châu, mỗi khi nhắc 
đến Quảng Trị là nhắc đến một 
vùng đất bị chọn làm giới tuyến 

chia cắt Việt Nam làm đôi. Tôi chọn 
nhan đề tuyển tập “Quảng Trị - 
vùng đất hội tụ” vì muốn gửi gắm 
một cách nhìn khác, đồng thời cũng 
là một tiếng gọi mọi người hãy về 
với Quảng Trị…”. Ông cho biết, do 
công việc đảm nhiệm tại Hội Văn 
nghệ Bình Trị Thiên (phó chủ tịch) 
và Tạp chí Sông Hương (tổng biên 
tập) nên vùng đất Quảng Trị trở nên 
gần gũi, thân thiết.

Để bạn đọc tiện theo dõi, nhà 
văn Nguyễn Khắc Phê chia tập sách 
“Quảng Trị - vùng đất hội tụ” thành 
hai phần, nhưng nội dung không 
tách bạch.

Phần I cuốn sách có tên “Người 
đi xa lòng vẫn hướng về” gồm 26 
bài, hầu hết là những bút ký thể 
hiện phần nào sự nghiệp, chân 
dung những nhân vật ông quen 
biết mà cuộc đời của họ đã tạo nên 
dấu ấn đáng kể, tên tuổi họ mỗi khi 
nhắc đến luôn gắn với quê hương 
Quảng Trị. Đó là các nhà văn, nhà 
thơ: Lương An, Vĩnh Mai, Hoàng 
Phủ Ngọc Tường; nhà báo - dịch 
giả Phan Quang, nhà giáo Trương 
Quang Đệ, Phó giáo sư, tiến sĩ 
Trương Văn Lung, ca sĩ Tân Nhân, 
nhà văn Châu La Việt, cô giáo Võ 
Thị Quỳnh…

Phần II có tên “Quảng Trị qua 
những trang sách” gồm 12 bài viết, 
giới thiệu những tác phẩm được 
xây dựng từ bối cảnh Quảng Trị. 
Những bài viết về các tác phẩm 
này góp phần giúp bạn đọc qua 

trang sách hiểu biết thêm về văn 
hóa, lịch sử, chiến công oai hùng 
cũng như những hy sinh vô bờ bến 
trên vùng đất Quảng Trị anh hùng, 
như các bài viết của ông trong các 
tác phẩm: “Tướng Cao Văn Khánh”, 
“Gánh gánh gồng gồng”, “Tro tàn 
và lửa lạnh”…

Nếu ai từng sống vào những 
năm 80 của thế kỷ XX, mới thấy 
được sự hăm hở lao động sản xuất 
của Nhân dân xây dựng cuộc sống 
mới. Về với vùng đất đỏ ba dan sum 
sê tiêu, chè, mít, dứa… ở Cửa Tùng, 
tác giả thấy lòng náo nức với nhịp 
sống sinh sôi: “Những bản thảo 
sinh nở bên Cửa Tùng đang ngày 
một dày lên trước mắt tôi. Trên 
vùng đất mà giặc Mỹ đã ném bom 
hủy diệt, những bụi tiêu quấn quýt 
không rời, ngày ngày vươn cao lên 
cùng những choái mít cắm rễ sâu 
vào tầng đất ba dan đỏ thắm đã kết 
những chùm quả đầu mùa” (bút ký 
Tiếng gọi một vùng đất).

Đặc điểm trong bút ký của 
Nguyễn Khắc Phê là đậm chất trữ 
tình, suy tưởng, gần gũi với đời sống 
miền Trung, đặc biệt là các nhân 
vật sinh ra trên mảnh đất Quảng 
Trị. Ông thường khai thác những số 
phận con người trong biến động xã 
hội, đặt họ trong những hoàn cảnh 
thử thách để làm nổi bật phẩm chất 
nhân văn.

Viết về nhà báo kỳ cựu Phan 
Quang, Nguyễn Khắc Phê cảm 
phục về một cây bút gắn liền với 

với tuyển tập
 � MINH TỨ

Những năm gần đây, đọc một số tác phẩm văn chương, báo chí của 
Nguyễn Khắc Phê, tôi thấy ông là nhà văn tâm huyết, cẩn trọng trong 
chọn đề tài và thể hiện đề tài đó với một bút pháp phù hợp. Tác phẩm 
của ông viết ở diện rộng cả nước, trong đó mảnh đất Quảng Trị hiển 
hiện trong tác phẩm của ông với tình cảm yêu mến đặc biệt. Bước qua 
tuổi 80, ông có một tuyển tập “Quảng Trị - vùng đất hội tụ” do Nhà xuất 
bản Hội Nhà văn ấn hành.
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những nẻo đường kháng chiến chống ngoại xâm. Tác 
giả dẫn theo Phan Quang  -  tác phẩm “Xuất quân sáng 
mồng một Tết” (24/1/1974): “Ngược dòng Kiến Giang 
lên thăm Chỉ huy sở Bộ Tư lệnh và vui đón giao thừa 
cùng anh em… Giữa bữa cơm, đại tá Đồng Sĩ Nguyên 
bỗng trịnh trọng đứng lên, anh không dấu nổi vẻ xúc 
động khi nói tiếp mấy lời: Tết năm ngoái chúng tôi 
phấn khởi được đón tiếp Bí thư thứ nhất Lê Duẩn…
Tết năm nay chúng tôi vui mừng được đón tiếp đồng 
chí Trường Chinh. Suốt đời tôi không bao giờ quên 
sáng Nguyên đán năm Giáp Dần 1974 ấy…”.

Nhà văn Nguyễn Khắc Phê viết, gần nửa thế kỷ qua 
từ ngày xuân ấy, sự kiện diễn ra có thể nói là bí mật, khi 
đó báo chí chưa được đưa tin, thật may có nhân chứng 
là cây bút lão luyện Phan Quang nên hôm nay chúng 
ta như thấy lại được khung cảnh hào hùng có một 
không hai này. Sau lệnh xuất phát của Chủ tịch Quốc 
hội Trường Chinh, hàng trăm xe chở bộ đội và vũ khí 
của Binh đoàn 559 “cùng lúc rùng rùng nổ máy chuyển 
động, lần lượt nối đuôi nhau tiến về phía Nam…".

Viết về nhà giáo Trương Quang Đệ - giảng viên, 
chuyên gia dịch giả tiếng Pháp, chủ biên sách giáo khoa 
dạy tiếng Pháp, nhà văn Nguyễn Khắc Phê đã dành 
những lời thật tốt đẹp về người con đa tài của làng Mai: 
“Trương Quang Đệ tránh nói nhiều về mình, nhưng văn 
là người, chỉ qua những trang sách “Bâng khuâng cùng 
thời cuộc” như là tự bạch của ông, chúng ta thấy được 
Trương Quang Đệ quả là người đa tài. Không ít người 
thường nhớ đến Trương Quang Đệ chỉ nghĩ đến đó là 
một thầy dạy Pháp văn rất giỏi mà không biết ông từng 
là chuyên gia dạy Toán ở châu Phi và làm thơ, bình thơ 
rất chuẩn. Đầu cuốn sách, ông có mấy câu thơ “Đã tám 
lăm rồi có ít đâu/Thấp thoáng trôi đi dưới nhịp cầu/Buồn 
nhìn lá rụng qua khe cửa/Lặng ngắm trời xanh dưới mái 
lầu” (Trương Quang Đệ - một người làng Mai đa tài).

Trong bài viết: “Cửa Việt-Paris, một mùa xuân đặc 
biệt”, Nguyễn Khắc Phê cho rằng Hiệp định Paris là cánh 
cửa hòa bình không có thế lực nào đóng lại được khi 
một cường quốc giàu vũ khí nhất thế giới đã phải cuốn 
cờ rút lui. Để giành được thế trận không thể đảo ngược 
đó, biết bao máu xương đã đổ xuống trên dải đất hình 
chữ S, suốt từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau và các vùng 
biển đảo, trong đó những chiến dịch lớn diễn ra trên dải 
đất hẹp, nơi “đụng đầu lịch sử” như chiến dịch Đường 9 
Nam Lào, chiến dịch Quảng Trị 1972 cho đến chiến dịch 
Điện Biên Phủ trên không ở Hà Nội tháng 12/1972. Đây 
thực sự là những đòn cân não chứng tỏ vũ khí hiện đại 
không thể khuất phục một dân tộc, buộc đối phương 
phải ký một Hiệp định trong thế bất lợi…

Sau khi nêu chiến công của Đại tá Cao Văn Khánh 
với vai trò Phó Tư lệnh Mặt trận trong trận phản đột 
kích Cửa Việt - trận then chốt của chiến dịch Quảng Trị 
1972, đánh dấu sự kết thúc chiến dịch bằng một chiến 
thắng hợp đồng binh chủng oanh liệt, tạo thế và lực 
mới ở địa bàn có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc 
giải phóng miền Nam, nhà văn Nguyễn Khắc Phê đã đề 
xuất ở Quảng Trị nên có con đường mang tên Tướng 
Cao Văn Khánh. Bởi lẽ, ông không chỉ là người chỉ huy 

các chiến dịch tại Quảng Trị và trận Cửa Việt mà về sau 
ông là Trung tướng, Phó tham mưu trưởng Quân đội 
nhân dân Việt Nam, đi tiếp cuộc trường chinh dẫn tới 
đại thắng mùa Xuân 1975 và mặt trận biên giới phía 
Bắc. Dọc đường chiến trận, ông không biết mình bị 
nhiễm chất độc da cam tại chiến trường Quảng Trị. Ông 
qua đời vào một ngày tháng 10 năm 1980.

Nhìn chung, bút ký của nhà văn Nguyễn Khắc Phê 
giàu chất tự sự, nhiều khi pha chút triết lý và suy tư về 
cuộc đời. Cùng với những tác phẩm văn học trước đây, 
tuyển tập “Quảng Trị  - vùng đất hội tụ” góp phần giữ 
gìn, phát triển đời sống văn học vùng đất Quảng Trị sau 
chiến tranh. Tuy vậy, như lời giải bày của tác giả, phần 
lớn các bài viết trong tuyển tập này được viết từ nhiều 
năm trước đây nên có những vấn đề của cuộc sống, 
khung cảnh cho đến ngôn ngữ miêu tả so với hiện nay 
ít nhiều có độ chênh, nhưng tác giả cũng như nhà xuất 
bản vẫn giữ nguyên để bạn đọc hôm nay cảm nhận 
được không khí, bối cảnh xã hội của một giai đoạn lịch 
sử đã đi qua trên mảnh đất này.

Nhưng vấn đề cốt lõi mà chúng tôi cảm nhận được 
qua tuyển tập “Quảng Trị - vùng đất hội tụ” đó là tấm 
lòng tâm huyết, yêu mến của nhà văn Nguyễn Khắc Phê 
đối với mảnh đất Quảng Trị, nơi mà mỗi vùng đất, con 
người đều có số phận gắn liền với lịch sử đấu tranh giải 
phóng dân tộc và dựng xây cuộc sống đi lên sau chiến 
tranh. Hơn thế, thông điệp mà nhà văn muốn chuyển 
đến bạn đọc là hãy đến với Quảng Trị để hiểu biết thêm 
về một vùng đất hội tụ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử của 
dân tộc Việt Nam, thắp lên ngọn nến cầu nguyện cho 
hòa bình của nhân loại.

Tập sách ”Quảng Trị - vùng đất hội tụ “ - Nhà xuất bản Hội Nhà văn - Ảnh: M.T
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Vương trên xứ Bạch Dương

Với những người Việt xa 
xứ, đặc biệt là ở Liên Bang 
Nga – nơi đã trở thành 
mái nhà thứ hai của biết 

bao thế hệ du học sinh, cứ mỗi 
độ tháng Tư về, lòng lại dâng lên 
một niềm xúc động, cũng như 
háo hức được hòa mình vào dòng 
người ở quê nhà để được ngắm 
nhìn quốc kỳ Việt Nam tung bay 
phấp phới trên kỳ đài Hiền Lương 
lịch sử. Ở đó, có cái nắng, cái gió, 
có mùi quê hương, có mùi thân 
thuộc từ thuở mẹ cha sinh ra. Mùi 
vị đó dường như len lỏi qua từng 
trang sách, từng khung cửa sổ ký 
túc xá, từng buổi chiều đông nơi 
quảng trường đầy gió… và vương 
mãi trong tâm hồn người xa quê 
như một khúc tráng ca không lời 
nhưng luôn vọng vang, không chỉ 
từ những ngày tháng Tư mà suốt 
cả hành trình xa xứ.

Mát-xcơ-va trong một sáng 
cuối tuần đầu xuân vẫn se lạnh 
và phủ sương mờ. Thành phố 

còn chậm rãi tỉnh giấc, đường 
phố vắng vẻ, những ô cửa ký túc 
xá vẫn còn khép mình trong giấc 
ngủ vùi của sinh viên. Thế nhưng, 
khác với thường lệ, Nguyễn Phạm 
Thu Uyên (25 tuổi), sinh viên 
Trường Đại học Ngôn ngữ Quốc 
gia Mát-xcơ-va, đã rời phòng từ 
sớm với những bước chân đầy 
háo hức. Hôm nay, Thu Uyên có 
một “cuộc hẹn đặc biệt”, lần này 
không phải ở quán cà phê quen 
thuộc hay thư viện yên tĩnh, mà 
tại phòng sinh hoạt sinh viên, nơi 
diễn ra buổi chiếu phim “Mùi cỏ 
cháy”. Những thước phim tái hiện 
lại một phần ký ức về lịch sử hào 
hùng của dân tộc Việt Nam trong 
cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước, được trình chiếu giữa 
lòng Mát-xcơ-va trong khuôn 
khổ chương trình do Ban Cán sự 
Đoàn-Hội Sinh viên Việt Nam tại 
Nga tổ chức, nhân kỷ niệm 50 
năm Ngày Giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước.

Không giấu được sự hào hứng, 
Thu Uyên chia sẻ: “Bản thân em là 
một người con sinh ra trên mảnh 
đất từng oằn mình trong khói lửa 
của chiến tranh, em cảm thấy vô 
cùng xúc động và tự hào khi biết 
bộ phim “Mùi cỏ cháy” tái hiện lại 
81 ngày đêm khốc liệt của mùa 
hè đỏ lửa năm 1972, 81 ngày 
đêm chiến đấu kiên cường, oanh 
liệt của quân và dân ta tại chiến 
trường Cổ Thành Quảng Trị. Với 
em, đó không chỉ đơn giản là một 
bộ phim, mà đó còn là một phần 
ký ức của quê hương em”. Sau buổi 
chiếu phim, khi các bạn sinh viên 
tò mò hỏi thêm về Cổ thành, Uyên 
đã không ngần ngại giới thiệu về 
những địa danh gắn liền với lịch sử 
ở quê nhà với tất cả niềm tự hào 
của một người con Quảng Trị. 

Cùng chung những cảm xúc 
đó, Bùi Thị Thanh Hương, sinh 
viên cùng trường với Uyên cho 
biết: “Sau khi xem bộ phim, em có 
những cảm nhận sâu sắc hơn về 

Trên những dặm dài đầy tuyết 
phủ, giữa cái lạnh còn vương lại 
những ngày đầu tháng Tư của xứ sở 
Bạch Dương, có một mùi hương mà 
những du học sinh Quảng Trị xa quê 
vẫn cảm nhận được-một mùi hương 
không đến từ tuyết, từ bạch dương, 
từ miếng bánh Pưski thơm nồng… 
mà đến từ sâu thẳm ký ức quê nhà. 
Đó là “mùi cỏ cháy”- mùi của nắng 
nóng đổ lửa miền Trung như thiêu, 
như đốt, mùi của sự hy sinh, của đất 
mẹ, của lòng yêu nước bền bỉ suốt 
dọc chiều dài lịch sử.

Quang cảnh buổi chiếu phim “Mùi cỏ cháy” tại TP. Mát-xcơ-va, Liên Bang Nga -  Ảnh: THU THẢO

 � THU THẢO
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những đau thương, mất mát mà 
người dân Quảng Trị đang phải 
chịu đựng. Mảnh đất này không 
chỉ là biểu tượng cho sự mất mát, 
hy sinh mà còn là biểu tượng của 
sự kiên cường, bền gan chiến đấu. 
Bộ phim giúp em có cái nhìn sâu 
sắc hơn về những năm tháng 
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, tình 
yêu quê hương đất nước và lòng tự 
hào dân tộc của người dân Quảng 
Trị, từ đó khơi dậy niềm tin và sức 
mạnh của Nhân dân Việt Nam”.

Bộ phim diễn ra trong sự im 
lặng. Giữa lòng Mạc Tư Khoa giá 
lạnh nhưng trong khán phòng 
bỗng ấm lên lạ kỳ bởi những giọt 
nước mắt, những cái nắm tay siết 
chặt và ánh mắt đỏ hoe của những 
du học sinh Việt Nam. Mặc dù 
không thể hòa mình vào không 
khí rộn ràng ở quê nhà nhưng qua 
những thước phim, những thông 
tin mà họ theo dõi trong những 
ngày đó đã tiếp thêm tinh thần 
đoàn kết, niềm vui, niềm tự hào, 
tự tôn dân tộc cho những sinh 
viên Việt Nam xa xứ về sau. 

Theo chia sẻ của những sinh 
viên trên, vào mỗi dịp lễ, khắp các 
thành phố trên đất nước Nga xa 
xôi, cứ có du học sinh hay người 
dân Việt Nam, lại thấy những hoạt 
động văn hóa, hướng về quê nhà. 
Ở mỗi thành phố hay tại từng 

trường đại học lại tổ chức các sự 
kiện chào mừng khác nhau nhưng 
tất cả đều thu hút sự tham gia 
đông đảo, sự hưởng ứng nhiệt 
tình của du học sinh và người dân 
Việt Nam tại Liên Bang Nga.

Hơn hai năm trở thành lưu học 
sinh rời xứ Bạch Dương, tôi vẫn 
nhớ như in những ngày tháng Tư 
lịch sử, du học sinh TP. Xanh Pê-
téc-bua lại cùng nhau tổ chức Đại 
hội Thể thao Olympic Chiến thắng 
30-4, chào mừng ngày đất nước 
được hoàn toàn giải phóng. Giữa 
những băng rôn, khẩu hiệu đầy 
sắc màu là từng đoàn du học sinh 
Việt Nam diễu hành trong ánh 
mắt tò mò và hiếu kỳ của những 
người dân địa phương. Nhưng rồi, 
việc tổ chức các hoạt động VHVN – 
TDTT đã trở thành nét đẹp truyền 
thống, trở thành sợi dây kết nối 
những du học sinh Việt Nam gần 
hơn với quê nhà mà chính quyền 
địa phương, sinh viên Nga cũng 
mong muốn được tham gia giao 
lưu, trải nghiệm.

Giữa bầu trời trong xanh, hình 
ảnh Bác Hồ nhìn sinh viên chúng 
tôi cười hiền từ trong cái nắng 
mùa xuân se lạnh là động lực 
tiếp thêm ý chí và nghị lực cho 
những người con xa quê vượt 
qua khó khăn, rào cản. Bác là 
hình mẫu lý tưởng về hành trình 

tự học, tự rèn cho sinh viên. Khi 
quốc ca vang lên cũng là lúc 
trong trái tim mỗi người dường 
như thắt lại bởi niềm tự hào chực 
trào dâng lên khóe mắt. 50 năm 
– thế hệ sinh viên chỉ vừa đi qua 
½ chặng đường trong hành trình 
quê hương đổi mới, làm sao để 
hiểu hết những khôn cùng của 
cả hành trình dựng nước và giữ 
nước của cha ông ta.

Giữa trắng trời tuyết phủ, khi 
những hàng bạch dương đã thay 
lá, khi hoàng hôn nhuộm một 
màu trời đỏ rực bên dòng Neva, 
những du học sinh Việt Nam lại 
ngồi bên nhau, nhâm nhi ly trà 
nóng và nhắc về quê hương. Dẫu 
ngôn ngữ có khác, thời gian có 
trôi, khoảng cách địa lý có dài… 
thì tình yêu đất nước vẫn như 
“mùi cỏ cháy” – thầm lặng, bền bỉ 
mà day dứt khôn nguôi.

Chúng tôi hiểu rằng, đi để trở 
về không chỉ là một hành trình 
thể chất, mà còn là hành trình tinh 
thần. Mỗi con chữ học được, mỗi 
thành tựu gặt hái được đều là viên 
gạch xây nên tương lai nước nhà.

Và cứ mỗi mùa trong năm, bất 
cứ khoảnh khắc nào, trong ký ức 
những người con xa xứ, hương 
cỏ cháy lại nồng lên như một lời 
nhắc nhở thiêng liêng: Đừng quên 
mình là ai, từ đâu mà đến.

Các hoạt động chào mừng Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được diễn ra ở nhiều thành phố tại Liên Bang Nga đã khơi dậy truyền thống Các hoạt động chào mừng Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được diễn ra ở nhiều thành phố tại Liên Bang Nga đã khơi dậy truyền thống 
yêu nước của du học sinh yêu nước của du học sinh – Ảnh: – Ảnh: THU THẢOTHU THẢO
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Mợ gọi điện, hỏi thằng Lỳ 
có gọi tôi không, nó lại 
đi đâu hôm qua giờ mà 

không thèm báo cho cậu mợ. Lý 
do thì muôn thuở đó, cãi nhau với 
cha hắn. Cậu bây chửi hắn con 
nhà lính, tính nhà quan rồi là làm 
một tiêu mười, sau ni vợ con cạp 
đất mà ăn. Nó gân cổ cãi lại, ba tiết 
kiệm cả đời thì mẹ con con cũng 
có sướng sung chi mô. Thế là cậu 
bây tát nó.

Tôi ậm ừ vì đã quen với những 
cuộc gọi thế này. Dăm bữa nửa 

tháng, nhà cậu mợ lại ồn ào, dù 
chỉ ba người với nhau. Lỳ bằng 
tuổi tôi, khi tôi đã làm cha hai đứa 
trẻ thì nó vẫn còn “lông bông” và 
“không biết nghĩ” như cậu hay nói. 
Tôi với Lỳ vừa là bạn bè chí cốt, vừa 
là anh em họ. Học cùng nhau, chơi 
cùng nhau từ nhỏ, tôi không lạ gì 
tính nết của nó. Lỳ là đứa thích tự 
do, thích thoải mái, một tâm hồn 
nghệ sĩ thích phiêu bạt, thích trải 
nghiệm này kia. Nó đàn hát hay, 
học cũng được nhưng chẳng chú 
tâm vào bất cứ điều gì. Nhưng, cái 
căn bản khiến nó và cậu tôi hay 
cãi nhau nhất chính là sự phóng 
khoáng của nó đối lập với tính 
dè sẻn, tiết kiệm của cậu tôi.

Cậu là bộ đội về hưu. Tuổi thơ 
khốn khó, cộng với đặc thù nghề 
nghiệp nên tính cậu luôn kỷ luật, 
nghiêm khắc. Hồi Lỳ còn nhỏ, cậu 
ở xa, thời gian bên con rất ít. Mỗi 
khi về nhà, thay vì dẫn con đi công 
viên, đi mua đồ chơi hay đi nhà 
sách các kiểu, cậu dành thời gian 
để “thẩm tra” Lỳ, hỏi nó những 
chuyện ở nhà, học hành thế nào, 
phụ giúp gì cho mẹ. Lỳ bảo với 
tôi, tao là con chứ có phải là lính 
của ông đâu mà lúc nào cũng 
phải báo cáo. Cha con Lỳ từ nhỏ 
đã hay xích mích, nhỏ thì giận dỗi 
bỏ cơm, chuyện to thì Lỳ bỏ qua 
nhà tôi ngủ. Mợ than, mợ đặt tên 
nó là Lỳ do hồi đó quá ngày quá 
tháng mà chẳng chịu ra, ai ngờ 
chừ kiểu lì lợm, cha nói chi cũng 
không nghe.

Thực ra Lỳ nói do cậu cứ hà 
khắc quá, tiết kiệm quá nên nó cố 
tình làm trái ý, thành ra là… quen 
vậy. Lỳ kể năm học lớp sáu, Lỳ xin 
mua dép mới, lâu lắm nó mới xin 
cậu mua vì đợt đó mợ ốm, không 
ai chở nó đi mua. Cậu xem xét đôi 
giày rồi lấy kim chỉ ra khâu, bảo 
còn đi được. Vì gấp nên nó phải 
mang lên lớp. Hôm đó, thằng bạn 
cùng bàn cúi xuống nhặt bút, thấy 
đôi giày của Lỳ, nó phán, nhà mày 
nghèo tới vậy luôn hả. Cả buổi 
hôm đó, nó ngồi một góc, lấy 
chân trái che chân phải, sợ bạn bè 
nhìn thấy giày. Mấy chuyện hồi 
nhỏ đó hệt như một vết thương 
đối với nó, nó nói tổn thương bởi 
sự tằn tiện của cha.

Cậu hay nhắc chuyện xưa, hay 
kể chuyện thời ăn cơm độn, đốt 
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đèn dầu, rằng ngày xưa cực khổ ra 
sao, nay sướng sung thế nào. Thế 
mà tụi trẻ bây giờ không biết quý 
trọng, sống quá hoang phí. Phí 
thời gian, phí tiền của, công sức 
của mẹ cha. Rằng đối với cuộc đời 
của những người bình thường, 
muốn thay đổi, muốn tiến bộ thì 
chỉ có hai cách, một là tu chí học 
hành, hai là tiết kiệm. Tôi đồng ý 
với cậu, nhưng tôi muốn cậu hiểu 
rằng, có thể tiết kiệm nhưng đừng 
hạ thấp chất lượng cuộc sống 
của mình và của người thân. Trời 
nóng, thằng Lỳ nằm điều hòa, cậu 
la, bảo thanh niên chút nóng còn 
không chịu được thì ra đời làm 
sao. Mợ tính bỏ đồ vào máy giặt, 
cậu can, để đó cậu giặt tay, có mấy 
cái bỏ vào máy giặt chi tốn điện, 
giặt đồ coi như thể dục luôn. Mợ 
nói, tau sống gần ba mươi năm 
nay quen rồi, cứ nhịn rồi qua hết 
nhưng thằng Lỳ thì không. Mà lạ, 
cha hắn tiết kiệm bao nhiêu thì 
công nhận thằng này phung phí 
bấy nhiêu.

“Tau nghi ba tau có hộp vàng 
cất kỹ lắm, cái hộp đó đẹp, hôm 
trước la nạt tau xong thấy ông 
vô phòng giở ra coi rồi giấu giấu, 
diếm diếm. Chắc là vàng thỏi ở 
trong đó. Ông khi mô cũng nói 
“buôn tàu bán bè không bằng ăn 
dè hà tiện”. Cả đời tiết kiệm như 
thế chắc là tiền của, vàng bạc 
cũng không ít”. Lỳ kể với tôi vậy. 
Tôi hỏi mày tính làm chi, chưa chi 
đã nhìn tài sản rồi, mỗi mình mày 
là con nhưng biết đâu cậu mợ còn 
có kế hoạch khác.

Đùng một cái, cậu đột quỵ. 
Người khỏe khoắn, hay vận động, 
chẳng rượu bia như cậu, tự nhiên 
bị đột quỵ khiến người ta lo sợ. 
Cậu được cấp cứu kịp thời nhưng 
vẫn hôn mê. Mợ khóc hết nước 
mắt. Cậu mới về hưu chưa lâu, cha 
con chồng vợ gần nhau chưa bõ 
thời gian xa cách. Lỳ khóc rấm rứt, 
giọt nước mắt hối hận của thằng 

con trai luôn trái ý cha, tận sâu 
trong tâm, tôi biết nó là đứa có 
hiếu. Nó bảo cậu mà có mệnh hệ 
chi chắc nó ân hận cả đời.

Cậu nằm viện được mười ngày 
thì có người lạ tìm đến. Người đàn 
bà nhìn dáng vẻ vất vả dắt theo 
hai đứa nhỏ, một đứa tầm mười 
tuổi, đứa kia mới lên ba. Mợ như 
chết lặng, người run bần bật. Mợ 
bấu lấy tay tôi, không lẽ cậu bây 
có vợ khác, có con nữa. Mỗi người 
một tưởng tượng khác nhau cho 
đến khi cô ấy cất lời. Chị và cháu 
đừng hiểu lầm, mẹ con em mang 
ơn anh, anh là ân nhân của gia 
đình em. Theo lời chị kể, chồng 
của chị là cấp dưới của cậu, đã mất 
do tai nạn. Lúc đó, chị mới sinh em 
bé. Nhà chị nghèo, cha mẹ hai bên 
không nhờ cậy được ai. Từ đó đến 
nay, mỗi tháng chị đều nhận được 
một triệu để lo cho hai đứa nhỏ. 
Hỏi thì được nói là tiền của đơn 
vị gửi, phụ cấp cho mấy mẹ con 
nhưng tìm hiểu mới hay là tiền túi 
của anh. Anh giúp mẹ con chị một 
cách âm thầm, lâu lâu anh còn 
gửi quà cho hai đứa. Em bé lớn 
của chị bị bệnh tim, anh mới lo 
liệu chạy vạy để cháu phẫu thuật 
xong, nay trộm vía cháu khỏe rồi. 
Thường tới kỳ đóng học phí cho 
bé lớn, anh sẽ nhắn tin hỏi chị và 
gửi thêm tiền học cho cháu. Mấy 
ngày rồi, tới kỳ đóng tiền học cho 
con mà chưa thấy anh nhắn, chị 
cũng thấy lạ. Chị điện lên đơn vị 
cũ hỏi thì mới nghe hung tin nên 
lật đật vào thăm. Chị bảo giờ con 
bé sau đã lớn, chị có thể đem 
gửi trẻ để đi làm, kiếm thêm tiền 
nuôi con nên không dám phiền 
anh nữa. Anh cũng đâu giàu có 
gì. Nghe chuyện, ai nấy đều ngạc 
nhiên quá đỗi. Mợ lấy làm lạ, tiền 
đâu mà cậu bây đem nuôi con 
thiên hạ, nghĩ quá lạ, người tiết 
kiệm tằn tiện cả đời mà thế ư. 
Hóa ra, ở với nhau lâu chưa chắc 
đã hiểu nhau.

Những ngày cậu nằm bất tỉnh, 
điện thoại của cậu reo liên tục. 
Người này người nọ hỏi thăm. Mợ 
giao điện thoại cho Lỳ, bảo nó trả 
lời tin nhắn giùm cậu. Lần đầu 
cầm điện thoại, Lỳ vô Facebook 
của cậu, đăng một dòng trạng 
thái đại ý cảm ơn và thông báo 
tình hình sức khỏe hiện tại của 
ba để những đồng đội, bạn bè ba 
có thể yên tâm. Có vài tin nhắn 
gửi đến, tò mò, Lỳ vào đọc. Là tin 
nhắn trong nhóm “Nuôi em”, một 
dự án mà Lỳ có nghe qua trên tivi. 
Cậu đang nuôi hai đứa trẻ ở Tây 
Bắc, còn lên thăm và tặng quà 
cho chúng nữa. Những chuyện 
này sao chưa bao giờ nghe ông 
kể với hai mẹ con. Lỳ nhớ lại, mỗi 
cuối năm học, ba thường kiểm tra 
sách vở của nó rồi lấy đem đi cho 
con người ta, cả áo quần, cặp sách 
hay giày dép cũng vậy. Lỳ tưởng 
ba chỉ cho người ta chừng đó thôi, 
không ngờ còn bỏ tiền để nuôi 
những đứa trẻ không quen.

Cậu tỉnh lại như kỳ tích, rất 
minh mẫn nhưng tạm thời chưa 
vận động được. Cậu được cho về 
nhà tịnh dưỡng, rồi tập vật lý trị 
liệu từ từ để có thể đi lại được. Cậu 
gọi Lỳ vào phòng, trao cho nó cái 
hộp gỗ cất kỹ bao năm qua. Đó là 
tất cả những thứ mà cậu trân quý, 
cậu muốn đưa trực tiếp cho nó, 
sợ lỡ bề có chuyện chi thì không 
trao tận tay được. Mở chiếc hộp 
ra, Lỳ tìm thấy một tờ lịch ngày nó 
chào đời, ít tóc máu và cái cuống 
rốn khô quắt khô queo, vài bộ đồ 
con nít đã cũ, một đôi dép nhỏ 
xíu, một cuốn vở với những nét 
chữ xiên xẹo… Những thứ đầu 
tiên của Lỳ. Cậu nói đó là gia tài 
của cậu.

Lỳ kể với tôi mà mắt rơm rớm. 
Nó nói cứ nghĩ cái hộp ấy cất vàng 
trong đó, ai dè, với ba, nó còn quý 
hơn vàng.
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Thu mưa
	z LÊ ANH PHONG

Xòe tay hứng giọt thu mưa
Hứng đầy ký ức những mùa yêu thương
Thướt tha áo trắng sân trường
Mưa thu ướt áo, ướt vương tiếng cười
Mưa học trò xuyến xao ơi
Bao giờ gặp lại… một thời hồn nhiên?

Mưa dầm thuở ấy, Trường Sơn
Đường hành quân, ướt sũng cơn mưa dầm
Cheo leo, dốc đứng, dốc nằm
Ba lô, đàn, súng nặng đằm hai vai
Đôi lần dép lốp tụt quai
Gậy Trường Sơn, vững dặm dài quân đi.

Hương bùn non quyện thầm thì
Giọt mồ hôi mẹ những khi vào mùa
Mạ non, ruộng ngấu, bùn chua
Tảo tần dáng mẹ, chiêm - mùa lo xa
Lưng trần, gầy guộc dáng cha 
Nắng mưa dầu dãi, cửa nhà bình yên.

Thu mưa giọt xuống nỗi niềm
Bao yêu thương cứ hồn nhiên chảy tràn
Gội lòng dịu những đa mang
Nghe hồn trong trẻo
Thanh nhàn
Ngước mưa…!

Ký ức làng-Ta mơ
	z TỪ DẠ LINH

Ngang qua cánh đồng thơm thơm hương lúa
Ơn ngày xưa người đã vun trồng
Em đừng bảo biển ngày xưa không sóng
Bao yêu thương sóng biển lặn vào trong.

Ta-đứa con của làng cù bơ cù bất
Những tháng năm đói rét chịu thành quen
Khi bỏ làng lang bạt qua muôn nẻo
Chân dính phèn dấu vết vẫn y nguyên.

Nên nỗi nhớ cứ chang chang nỗi nhớ
Đêm nằm mơ, ta giấc mơ bụi bờ
Mơ một bữa ăn no thỏa thích
Đến bây giờ vẫn ngơ ngác điệu quê.

Trò chơi trốn tìm, em lặng im một thuở
Ta bây giờ vẫn hát khúc bơ vơ
Ôi là nhớ, chao ôi ta nhớ!
Ký ức làng, ta vẽ mối tình thơ.

Ngang qua đồng vẫn thơm mùi lúa
Ơn vun trồng, ta nhớ, làm sao quên.

Chiến trường gần
chiến trường xa

	z PHAN THÀNH MINH

Có xa đâu mà kiếm mà tìm
Tôi và yêu cách một tầm tay với
Thời chúng tôi không có gì để gọi
Hai chiến trường
Hai khe suối mong manh

Rừng bên em lá thấp xanh cành
Rừng bên tôi khô gầy như chết
Bom đạn gầm gào
Thỏa thuê la hét
Đích ngắm cuộc đời một phát một khiêng

Tọa độ yêu là khe vực u huyền
Sương trắng xóa hay mù mây trắng xóa
Em hiện hình qua kẽ lá
Nữ thần chiến tranh trong cổ tích hòa bình

Chỉ thế thôi nhưng thắm đẫm nghĩa tình
Yêu là chết trong lòng tất cả
Tình bên tình mà xa quá
Với tay một tầm đã hóa chân mây

Tạm biệt mùa xuân trên cánh đồng lầy
Lúa đang số trường sinh bất tử
Và em đã giã từ thiếu nữ
Chiến trường gần bỗng hóa chiến trường xa.
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-Minh họa: H.H
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Nhà nhà thi đua, người người thi đua -Ảnh: BẢO TRUNG
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Làng biển Cảnh Dương - Ảnh: LÊ TÚ


